RV-B1JBEL

Rodenberg Versie

DE TERUGKEER
II BEHEMMA

Rodenbergs Predikanten Fonds (RPF)

1970-2024



II BEHEMMA

1.

Het Morgenlied

1. Ahn had zich onderworpen aan God, maar hij was
vol met klachten dat hij onderworpen was aan de
vijanden.

2. Waarom laat God dit soms toe ? God is de
oneindige kennis. We gebruiken dit woord God
vanwege de taal.



3. De vijand had een heleboel van de oneindige
kennis gestolen, waardoor Ahn God eigenlijk niet
goed kende.

4. Er ontbraken delen van God. God liet al het leed,
alle onderdrukking door de vijand, toe. Ahn moest
ontwaken tot de oneindige kennis, tot de
ontbrekende schakels.

5. In de diepte wordt God besproken als een
moeder, wat ook weer een metafoor is van de
oneindige kennis. We kunnen dus ook het woord
Moeder telkens gebruiken als er God staat.

6. Kennis is ook een goed woord voor God, maar
het probleem is dan dat we soms bezig zijn
metaforen te bespreken, en om het dan practisch te
maken helpt het om te personificeren.

7. Vandaar dat we dan ook wel archetypes gebruiken
zoals God en Moeder. Daar waar kennis tot een
hoogtepunt komt personificeert het. Dat gebeurt in
de diepte.

8. Die woorden kunnen we een diepere betekenis
geven omdat het een onderdeel van onze taal is.

9. In het Morgenlied staat dat de tegenstanders van
Ahn talrijk zijn, dat velen tegen hem opstaan, en
dat velen van hem zeggen dat hij geen hulp vindt bij
zijn Moeder (God).

10. Hoe vaak voelen wij ons wel niet zo in het leven
? Het is heel herkenbaar. We zouden soms wel
willen dat Moeder zou komen om onze
tegenstanders eens een les te leren, en die
tegenstanders hoeven niet speciaal personen te zijn,
maar kunnen ook problemen en obstakels zijn.

11. Natuurlijk worden wij ook wel geholpen, maar
lang niet altijd, en sommige dingen op aarde lijken
maar niet weg te gaan, als een eeuwig stromende
wond.

12. De hulp is dan dat God, de Moeder, de Kennis,
dan wel altijd bij ons is, in de buurt is, en ergens
mee bezig is. Wij moeten ook in die duistere kennis
ingewijd worden, die gestolen kennis, en vandaar
dat het niet altijd rechtstreeks gaat.

13. We hebben soms een vijand boven ons nodig.
En dan gaat het om diepte te leren vinden en God
erin te ontdekken. Soms kunnen we erg kwaad zijn.
Soms kan het ook heel terecht en zelfs nodig zijn
dat we kwaad zijn, maar het gaat om de kennis, en
niet om het kwaad zijn op zich.

14. Paulus had een pin in zijn vlees, maar die werd
niet weggenomen, en hij kreeg te horen dat de
tegenwoordigheid van God genoeg was, het feit dat
God er altijd is.

15. Wij zijn omringd met diepe kennis, dus het kan
gewoon niet misgaan. Er waren een heleboel
gevaren van zonde, de kennisloosheid, dus die pin
moest er wel zijn om zo de tegenwoordigheid van
de kennis diep in hem te laten doordringen.

16. Er werd gezegd : De lieflijkheid en tederheid
van God is genoeg. Deze lieflijkheid zal nooit tegen
de kennis ingaan, maar die kennis inbrengen.

17. Deze lieflijkheid kan soms heel hard zijn en
ruig, dat we het gevoel hebben dat God ons treitert,
ons pest. Dit kan gebeuren als we het verschil zien
tussen onze wereld en de wereld van God.

18. Ook de zoon van God ging hier doorheen toen
hij naar de aarde en de onderwereld ging. Dat botste
met de hemel.

19. Soms zijn "vijanden" geen echte vijanden. Soms
is het gewoon ons eigen alarm, en dat is weer een
reden waarom God, de Moeder, soms dingen
toelaat.



20. Laten we beseffen dat religie puur metaforiek is
om het leven te leren begrijpen. Dit geeft rust en
vrede, en zelfs vreugde.

21. Die rijkdom hoeven we in de diepte niet weg te
gooien, maar we moeten niet aan de oppervlakte
blijven, want dat is vals geluk, valse vrede en valse
vreugde.

2.

Het Morgengebed

1. In het morgengebed gaat Ahn de tent van God,
zijn Moeder, binnen, en onderwerpt zich aan God's
onderwijs.

2. Toch heeft hij het dan nog over een tegenstander.
Hij wil dat God ingrijpt.

3. Hij zegt : Gij doet de rechtvaardige knielen. Gij
doet hem terugkeren door een pin.

4. Hier zien we weer de pin in het vlees, wat een
middel is om de mens tot God te doen terugkeren.

5. Het betekent ook een haak of een piercing, en een
koudheid. Vandaar dat de kennis soms enorm
afstandelijk kan doen, juist om de aandacht te
trekken.

6. In het gebed in doodsgevaar is Ahn in
gevangenschap van de vijand, of het andere deel van
God, een andere onderdeel van de kennis.

7. Hier moet zijn ego door afsterven en hij moet
ingewijd worden in deze duistere kennis die hij nog
niet kent. Het gaat heel diep, want Ahn weent hier,
en zegt dat God zijn wenen heeft gehoord, dus God
is wel bij hem, maar de tegenstander is niet

verwijderd.

8. God houdt een zekere afstand. De tent van de
"vijand" staat gewoon naast de tent van God. Wat
doet God eraan ? Wat doet de kennis eraan ? De
kennis doet niet altijd wat. De kennis wil ons
onderwijzen. Wij moeten beseffen wat er gaande is.
Wij moeten de diepte gaan zien.

9. In het klaaglied van Ahn was Ahn blijkbaar
overvallen door de "vijand" in God's tent, en hij zegt
dat hij nog steeds bij God is, maar hij vraagt dat "de
vijand" hem niet zal wegslepen.

10. God kan zijn als een vijand, als een deel van
God wat nog niet ontdekt is, waartoe de mens nog
niet is ontwaakt.

11. Ahn zei altijd dat hij vanuit zichzelf niets kon
zeggen, alleen als hij het de Moeder zag zeggen. In
die zin werd Ahn's gebed verhoort.

12. Ezau moest zijn geboorte-recht opgeven voor
het rode, het diepe, wat heenwijst naar het lijden.

13. Het gaat om de wording, het worden van een
herschepping. Er moet een brug komen tussen twee
werelden in de onderwereld.

14. De worsteling van Jakob met God weerspiegelt
de oorlogsvoerder. We nemen dit als een metafoor
van het toetsen.

15. Hier kwam hij die door het toetsen een wachter
voor de mond heeft gekregen uit voort.

16. Er valt niet met de hedendaagse drama te leven.
De natuurkennis is de uitweg. Wie gaat er mee ? En
wie blijft er achter, en voor hoe lang ?

17. Het koninkrijk is geestelijk, maar wat betekent
"geestelijk". Dit woord kan zo bedriegelijk zijn.
Geestelijk  betekent niet letterlijk, maar het



verborgene. Velen leven dus nog steeds in geestelijk
materialisme. En al dat materialisme moet betaald
worden, vandaar de geestelijke markt, iets wat
Yeshua en Paulus hadden verboden. Beiden gaven
de eeuwige prediking om niet.

18. Herodus was op een slooptocht, want een kind
met een wachter voor de mond, dat zou echt niet
kunnen. De wijzen uit het Oosten waren van het
zoroastrisme, wat zich later tot de islam
ontwikkelde, en zij waren welkom bij Yeshua en zij
onderwezen zijn familie, en zij redden het leven van
Yeshua door hen te waarschuwen voor Herodus.

19. Nog steeds draagt Yeshua de geschenken van
mirre, wierook en goud in zich, wat hem eens het
leven redde, en hem tot Egypte bracht, als een
schuilplaats. Vandaar dat de Egyptologie bij Yeshua
hoort en van levensbelang is.

20. Zonder de Egyptologie heeft Yeshua geen
bestaansrecht.

21. Nee, het gaat niet zomaar weg. Dus wij gaan de
diepte in. Mirre, wierook en goud. Mirre, de bloed-
eed van Mitra die ook Ezau deed, om af te sterven
aan het ego, en dan wierook, de verdere
zoroastrische geestelijkheid, en dan goud, de
Egyptologie. Dat was het geschenk aan Yeshua.

22. Het is het verborgene, het duistere, het lege
gebedsleven van de psalmen.

23. In deze woeste ledigheid, de oersituatie, sterft de
mens aan zichzelf, als het mirre, de diepte van de
geestelijke oorlogsvoering.

24. Zo had Yeshua een wachter voor de mond. Die
wachter wil de kerk niet. Daarom hebben ze de
wijsheid van deze culturen grotendeels verworpen.
Het wordt genegeerd. Er wordt niet over gesproken.

25. De waarheid was nooit hun eerste interesse. Ze

maken mensen monddood.

26. Ga niet zomaar rechtstreeks en gemakzuchtig
met het leven om, want het leven is potentieel
gevaarlijk, als een wild rund.

27. Je kunt het alleen benaderen als een rundvechter,
door de gebruikmaking van ironie. Ironie is
voorzichtig, en houdt een zekere afstand. Ironie is
een andere taal met andere leerregels.

28. Ironie is "fijne spot". Het maakt een karikatuur,
zonder de daadwerkelijke oorlog aan te gaan. "Niet
door kracht, noch door geweld, maar door ironie."

29. De mens is genoodzaakt zowel de bestaande taal
als theologie te gebruiken om te communiceren,
zoals de mens zijn bestaande lichaam nodig heeft
om te kunnen leven. Daar moet de mens het mee
doen, en zo er het beste van maken.

30. Natuurlijk is dit parelduiken. De mens moet het
rode pad vinden hierin. Taal en theologie is dus heel
ironisch, omdat de mens genoodzaakt is het te
gebruiken, terwijl het hart eigenlijk veel meer wil
zeggen, en dan in een hele andere taal, maar dan zou
het niet overkomen.

31. De ironische literatuur is dus een noodzaak en
een kunst, een strategie. Het leidt door de wildernis
heen. De ironie is ook tegelijkertijd de
beschermingswand.

32. De mens leeft in het orakel van ironie, om zo tot
het oneindige, eeuwige bewustzijn te komen.

33. Een mens die over de Jabbok heengaat, kan zo
de ironie leren. Juist in die ironie kan alles
doorvertaald worden, herschapen. Zonder deze
ironie is er geen schepping.

34. Het komt van het Sanskrite ‘arana’,
afstandelijkheid, diepte, en aryan, rn, geboren in de



wildernis. Ook komt het van arohin, rn, wat berijden
betekent. Ironie is als het berijden van een beest.
Wij kunnen niet zomaar van alles wegrennen, want
het gaat zich voortplanten en zal ons dan
overweldigen. We moeten de beesten leren berijden.
De Sanskrite rn wortel betekent ergens in afdalen en
vervolgens oprijzen.

35. Deze ironie is dus een bepaalde gezonde
afstandelijkheid wanneer er een wild rund is. Dit is
dus ook de reden waarom de kennis afstandelijk is.

36. Het komt niet te dichtbij, en het onthuld niet
teveel.

3.

De psalm van de koppensnellers

1. Vaak denken we dat de vijand met ons bezig is,
terwijl het de kennis is. Zo was dat ook in Ahn's
geval. De tegenstander kan zowel de vijand als God
zijn.

2. De kennis moet zo wel zijn in gevecht met het
ego. De kennis gebruikt deze strategie.

3. De mens heeft het niet herkend, en ging ermee op
de loop en maakte er een markt van.

4. Ahn kwam tot de Eeuwige, het opperhoofd van de
psalmenzingers. Hij keek naar haar op voor
onderwijs in soberheid. Ahn kwam tot haar in de
onderwereld. In het Aramees is zijn ziel om het
leven gekomen. In de Orionse wortel was zijn nek
gebroken, in de zin dat Zij hem meegenomen heeft
nadat hij aan zijn ego was afgestorven.

5. Nadat de stijfkoppige nek van het ego is gebroken
begint het leven pas echt. In het Orions is dit de

nekbrekers psalm, of de psalm van de
koppensnellers, als het begin van het onderwijs. Dit
komt verder terug in vele Orionse teksten. In het
Hebreeuws is Ahn hier in het land der klaagliederen
aangekomen, in het zwerven door de leegte. Hij
staat niet recht op zijn benen. Hij is zwak, en hij
trilt. Hij is in een overgangsgebied. Hij is zoekende.
Dit is fundamenteel voor het ontvangen van de
hogere natuurkennis. Ook Job kwam in deze situatie
terecht, en ook Paulus en Yeshua. Het is de
Damascus-ervaring. De mens staat niet meer trots
en pronkend op zijn voetstuk na deze ervaring. Alles
wat Ahn wilde was onderwijs.

6. Zij spannen de boog, zij leggen hun pijl op de
pees,
om de oprechten in het duister te treffen.

7. Het spannen van de boog is in het Hebreeuws het
ombuigen en verharden, verdichten van hun macht
om zo te vangen met hun netten. Dit is hoe het
orakel werkt, waardoor de wildernis zich emaneert,
dus van hogere tot lagere vormen projecteert, om zo
alles te verdraaien en te verdichten, oftewel te
materialiseren in de ironie.

8. Hierin kan het ego afsterven om zo opgenomen te
worden door de boogschutters. Het is ironisch.

9. Er is een heilige vijandigheid van het toetsen. Zij
stammen af van Ishmaél, die een vijand was van
iedere man. De ironie begon al in het zoroastrisme,
wat indologische wortels heeft, en dus helemaal
terugleid tot de Orionse wortels.

10. Wij zijn in de materiéle wereld omringd met
ironie, als onderdeel van het geestelijke. Alleen in
de duisternis, als ons ego met pijlen is doorboord,
zal de boogschutter ons opnemen.

11. In de diepte is het het ontwaken, het komen tot
het oneindige en eeuwige bewustzijn.



12. De emanatie, van het hogere tot het lagere, is het
tegenovergestelde van de evolutie, van het lagere tot
het hogere. Deze golven zijn overal om ons heen. Ze
gaan op en neer, duwen weg en nemen op. Deze
golven komen van Orion, en scheppen ons bestaan,
alles in en rondom ons. De mens moet leren op deze
golven mee te gaan. Als eerste moeten we deze
golven leren herkennen, leren ervaren, in contact
komen met deze golven. Wij moeten hiervoor de zee
in.

13. Wij mogen leren varen op deze golven. Zo
mogen we de pracht van de Orionse natuur ervaren.

14. God neemt hen die de prijs hebben betaald op
van het slagveld, wat de betekenis is van het
Hebreeuwse yesha, yasha.

15. Hen die de prijs hebben betaald door hard aan
hun ego te sterven worden opgenomen.

16. In het Hebreeuws wordt daar de wortel "yesha"
voor gebruikt, wat dus om de ware losprijs gaat : het
hard sterven aan het ego.

17. In het Aramees zijn het hen die gekastijd zijn tot
gehoorzaamheid (Syrisch Aramees), dus zij die de
Damascus ervaring hebben ondergaan zoals Paulus.

18. Yesha is dus de Hebreeuwse vorm van het werk
van de opname.

19. Ahn gebruikt dit woord, yasha, om het te vragen,
want een gekastijde volharde is compleet geworden,
en tot een einde gekomen (zijn ego), in het
Hebreeuws, als rijp om geoogst te worden.

20. In het Aramees is dit ook een geboorte waarin
het kind van de lichamelijke connectie met zijn
moeder wordt losgetrokken (Palestijns, Galilees),
ook in de zin dat "een volwassen geworden kind
zijn moeder "verlaat" om zijn vrouw aan te hangen."
Dit zijn verschillende archetypes van de kennis.

Ook is het in het Aramees het kreupel of verlamd
geslagen zijn, wat ook weer terugkomt in de Jakob
mythe die met de amazone streed.

21. Deze opname is in het Aramees voor hen die het
bewijs gevonden hebben, wat de Aramese definitie
is van "geloof", en wat verbonden is aan trouw en
standvastigheid.

22. Here, wie mag verkeren en ingewijd worden in
uw tabernakel ?
Wie mag het interpreteren ?

23. Hij die wandelt met de tamiym, wat een andere
vorm is van de thummim met dezelfde betekenis,
wat 'volkomenheid' betekent en het geheel. De urim
en de thummim zijn het orakel van de tentendienst,
van de toetsstenen.

24. Yasha, het wortelwoord van Yesha, is dus in het
Hebreeuws "de opname van het slagveld”, de
uitverkiezing van de gevallen strijders. Yeshua is
dus in diepte een geheimenis van de opname, waarin
de mens aan zijn ego en onwetendheid sterft en zo
tot het hogere bewustzijn wordt genomen door de
hemelse strijders, tot zijn hogere zelf. "Yeshua" is
gewoon een Hebreeuws woord voor opname, wat in
het Germaans valkyrie (Noordelijk) of walkure
(Zuidelijk) is, wat de uitverkiezing (kyrie) van de
gevallenen (val) betekent.

25. Het is dus in diepte een groep natuurvrouwen als
een groep natuurprincipes die een baarmoeder
vormen om de mens wedergeboren en
wederopgevoed te doen worden in de bovenaardse
natuur. De opname is een uitverkiezing. De
uitverkiezing is een keuze die je zelf maakt, als een
spiegeling. Alles om je heen kan slechts spiegelen.

26. Het is de wachter die de mond en zo ook het
denken beschermd tegen het ego.

27. Het komt er op neer dat de yasha, de opname



van het slagveld, er is voor de onderdrukte, de arme,
de lege, om hem te redden van de mond, van de
valstrik van de mond, oftewel van het verbale ego.

28. Mijn schild is bij God, die de oprechten, yashar,
van hart verlost, yasha.

29. Zij die voor 'yasha' (opname, uitverkiezing) in
aanmerking willen komen, moeten yashar hebben,
oprechtheid, rechtvaardigheid.

30. Yashar, zou dan in de amazone diepte de
psalmen van de opname betekenen.

31. Yasha betekent in het Aramees het losgetrokken
worden van de lichamelijke connectie met de
moeder bij de geboorte, ook als een beeld van de
man die zijn moeder "verlaat" om zijn vrouw aan te
hangen, oftewel de diepte van zijn moeder ontdekt.

32. De man komt dus van de vleselijke, letterlijke
"moeder" tot de geestelijke "moeder".

33. Dit is waar het vasten voor staat, want de
moeder heeft geen zoon.

34. De zoon komt hier los van de aardse moeder, om
zijn hemelse "moeder", zijn "vrouw" te ontmoeten.

35. Alleen zij die zichzelf hebben afgezonderd in de
zin van persoonlijk contact hebben gezocht met de
natuur, kunnen opgenomen worden.

36. De mens moet in de wederopvoeding op het pad
gehouden worden, dus als de mens afwijkt naar
links of rechts, dan moet de mens even onder
stroom staan om op het pad terug te keren.

37. Alleen door hemelse stroom kan de mens op het
pad blijven, alleen als de zintuigen van de mens
open zijn en hij de geestelijke gaven heeft
ontvangen.

38. Eeuwig is een metafoor van volkomen. Het ego
moet volkomen afsterven.

39. De moeder staat haar kind af voor het onderwijs,
zodat het kind ook zelf als een moeder kan worden,
anders zou het kind de moeder kunnen vernietigen,
dan zou het kind vastgroeien.

40. Juist waar dit niet gebeurt groeit de mens vast en
gaat door deze verdichting over de vrouw heersen.

41. Het kindschap tot de valse god moet sterven.

42. De ijsdood is een belangrijke dood om het ego te
laten afsterven. De ijsdood zondert de mens af,
heiligt de mens.

43. Wij moeten afstand houden van het moeder-kind
idee als het tijd is om de diepte in te gaan voor
onderwijs. De moeder zal haar zoon overleveren aan
een andere "vrouw". Natuurlijk is dit een ander deel
van de moeder, een dieper deel. Maar zoals Yeshua
en ook Ahn moet de mens op een plaats komen waar
hij uitroept : Mijn God, mijn God, waarom hebt gij
mij verlaten ? De mens moet de brug over om
contact te maken met een andere wereld.

44. De mens moet de dichtkunst leren kennen die
gebruik maakt van zulke metaforen.

45. Het mes staat symbool voor de educatieve
afscheiding. Alle afscheiding is slechts een metafoor
voor onderscheidingsvermogen.

46. Alleen degene die deze ervaring heeft gehad
weet ten diepste wat het is.

47. Alleen in het diepste ijs is doorgang. De
winterdroom is gegeven door Hannah's melk.
Samuél moet tot de aarde gaan, voor onderwijs.
Samuél moet tot de wijsheid komen. Hij moet het
letterlijke achter zich laten.



48. Het ego heeft geen waarheid, maar waarde. De
leugen is het raadsel van de waarheid. Er is
rangschikking nodig, zodat de mens zichzelf
onderwijst.

49. De beesten van het ego verbergen ook een
dieper ijs wat nodig is tot volkomen afsterving van
het ego. Zo komt de mens tot het eeuwige ijs. Dit is
een machtig medicijn.

50. Alles wordt doorvertaald tot diepere principes.
Niets staat op zichzelf.

51. Het ijs-gebied loopt over in het duisternis-
gebied, tot verdere afsterving van de lagere aardse
zintuigen die de mens verslaafd houden.

52. Hannah draagt Samuél over aan andere
"natuurvrouwen" die symbool staan voor de verdere
educatie, de verdere natuurprincipes. Samuél
begrijpt dit niet, en worstelt hiermee, al toetsend.

53. De realiteit is dat het kind onderwezen moet
worden door andere archetypes. De moeder staat
nooit op haarzelf, maar is in samenwerking met haar
andere dynamieken. Dit is de mechaniek van kennis.
Een kind moet hieraan wennen, en zal eerst
protesteren, omdat het de warme baarmoeder moet
verlaten. Dit is een normale reactie. Het kind krijgt
het koud, raakt in de war en zal het moeten toetsen
wat er gebeurt.

54. Samuél moet zich erbij neerleggen dat het leven
soms een andere weg gaat. Toch is dit weer de
diepte van Hannah zelf. Hij ontmoet dus gewoon
andere, diepere delen van de moeder.

55. Samuél wordt een vaste weg getoond, waar hij
niet van kan afwijken. Het is de heilige
onweerstaanbaarheid en onontkomelijkheid van de
kennis. Hij moet volledig deelkrijgen aan de
ervaring. Hij kan het nog niet vatten. Het begrijpen
heeft tijd nodig. Hij moet geduld leren. Voor zover

het lijden is moet hij dat leren aanvaarden. De
natuurkennis gaat niet buiten het lijden om. Hannah
is al veel verder dan hem, omdat Hannah de
spiegeling van zijn hogere zelf spiegelt. Er is dus
een grote kloof tussen Hannah en hem. Die kan hij
ook niet zo snel overbruggen.

56. Dit is dus weer de hemelse stroom die nodig is
om het pad te blijven. Dit gaat heel diep, omdat het
een lang pad is. Zoals het pad ingewikkeld is, is de
hemelse stroom ook ingewikkeld.

57. Het gaat nooit verder dan het kan gaan. Alles is
gebonden aan de strenge leerregels van de kennis.
Dit zijn ijzeren leerregels die niet verbroken kunnen
worden. Het stopt waar het moet stoppen. Het is een
school.

58. Genade bestaat niet, omdat de mens tot
persoonlijk loon moet komen. De mens kan het niet
van een ander verwachten.

59. Alleen als het persoonlijke ego van de mens
sterft, oftewel herzien wordt in betekenis.

60. Dit is dus geen daadwerkelijke strijd, maar een
school. Valkyries zijn onderwijzeressen die hun
leerlingen belonen en naar een volgende klas laten
doorgaan, en de spijbelaars overslaan.

61. Er zijn harde regels op school, anders zou het tot
drogbeelden worden. Er moet eerst gewerkt worden,
en dan pas verdiend. Genade is een valstrik, een
leugen, want zo zou het kind beloond worden terwijl
er geen verandering is geweest, en zo zouden
beroepen totaal verkeerd uitgevoerd worden, wat
een groot gevaar voor de samenleving zou vormen.
Vandaar dat de valkyries preventief bezig zijn.

62. En dan de oorlogen die ook maar niet weggaan.
Dit is dus geen daadwerkelijke oorlog, maar een
school waarin de student worstelt met het



onderwijs-materiaal en zo wordt ingewijd.

63. Dit is een volkomen proces. Het mag niet ergens
halverwege stoppen.

64. De oorsprong van het geheimenis waarin Adam
werd herschapen vanuit het vuil van de aarde ligt
heel diep in de indologie omtrend het Ganesha
geheimenis die ook geschapen werd vanuit het vuil
der aarde.

65. Het wassen vindt alleen plaats in de diepte.

66. In de oertaal van de amazones is het wassen in
de diepte, als een mengen en afscheiden, opdat er
een zuiver mengsel ontstaat.

67. In de Egyptische liturgie heeft het de betekenis
van gebed en gelofte. Soms moeten we de aarde in
om ons juist te vervuilen, om het vuil te verwerken.
Soms moeten we ons vermengen. Zo kan alles ook
verduidelijkt worden.

68. Xenofobie, angst voor het vreemde, is het
grootste probleem van deze tijd. Juist de xenofobie
moet ook gewassen worden opdat de mens weer in
aanraking komt met het "heilige wvuil" van het
paradijs, het vreemde.

69. Waar we te "schoon" zijn worden we even wat
vuiler gemaakt.

70. Waarom verstoot Gij mij?
Waarom ben ik vervuild,

vanwege des vijands onderdrukking?

71. Nee, vanwege het mengen en wassen van de
hemelse kennis.

72. In de stad in de lagere aardse gewesten, wordt
de xenofobie als schoonheid aanbeden.

73. De xenofobie is de valse vreze des heeren. De

mens wil zo rein blijven van alles wat natuur is dat
de mens zo overschoon wordt dat er een vals
verblindend licht wordt verwekt, waarin de mens
sterft aan het geestelijke en zo geheel verdicht
wordt.

74. Het oervlees zit op de troon met een vals oog.

75. Hij zendt zijn fluisteraars uit, de vijf zusters van
het oervlees. Zij gaan tot de steden om te fluisteren,
te roddelen, te verleugenen. Zij verkopen vals,
verblindend licht voor schijnschoonheid.

76. Deze vijf zusters voeren legers aan. Zij moeten
het volk "wassen", oftewel bedriegen. Men is zo
verzot op dit middel. Men drinkt het zelfs. Kinderen
worden gedwongen het in te nemen. Dit volk is
zwaar ziek. Hele families verdwijnen in het gulzige
monster.

77. In de Egyptische religie stond Geb voor het
uithuilen van het ego. Het ego moest dus uit het
lichaam gehuild worden, als een natuurproces, want
het ego zit heel vast in de mens. De mens moest
daarom tot de verbrokenheid komen.

78. De zielen roepen tot de aarde om zich met het
vuil van de aarde, met modder, te omhullen, om zich
in holen en grotten te verschuilen.

79. In het Woord is alles gerangschikt, als een pad
door de kennis. In het Woord is al het vuil verwerkt.
De ibis hiervan een beeld, als het opengeslagen
Woord, de eerste vleugel is de emanatie, en de
tweede vleugel is de evolutie.

80. Zo gaat het Woord neerwaarts en opwaarts.
Vogels kunnen alleen vliegen door hun vleugels
naar beneden te duwen en omhoog te duwen, door
emanatie en evolutie.

81. Zo moet de mens leren denken, leren vliegen
met het Woord, en zo het Woord te worden en te



zijn.

82. Jakob's toets-worsteling leidde hem helemaal tot
Egypte. Israél leefde in een hongersnood, en Egypte
kwam Israél tegemoet, door Jakob's eigen zoon, zijn
vrucht, Jozef, als de vrucht van het volhardend,
eeuwige toetsen, het eeuwige Pniél.

83. Jakob stierf dan ook in Egypte, in het Nieuwe
Rijk.

84. De diepte ervan is belangrijk. Egypte is de
wortels van Israél, en van het Israélitische Woord.
Het is ook de moedertaal van het Israélitisch. Israél
was in de netten gekomen van het Woord van

Egypte.

85. Egypte was als een visser van mensen, om de
mens op te halen in een nog groter geheimenis.

86. Ook Israél zelf werd tot een visser van mensen.
Dat is ook wat het Woord betekent in Egypte.

87. Het komt uit Orion, en was gezonden om het
oervlees onschadelijk te maken en uit te werpen, uit
het lichaam van de mens. Dit gaat niet direct, maar
subtiel, niet aan de oppervlakte, maar in de diepte.
De mens moest hiervoor diep de onderwereld in.

88. Ook de getuigen moeten dus hier aan hun ego
sterven.

89. Zo worden ook zij door de valkyries
opgenomen. Het gaat hier om de Egyptologische
baarmoeder die daadwerkelijk vanuit Orion de mens
tot wedergeboorte kan brengen.

90. De mens werd gemaakt tot letterslaaf. Zij moest
het oervlees aanbidden, het valse woord.

91. Het Woord heeft ons niet in de steek gelaten.
Het Woord werkte dwars door alles heen. Het
Woord is machtig. Zou het dan niet door het valse

woord heen kunnen werken ?

92. Het Woord is allesdoordringend. Niets blijft er
voor het Woord verborgen. Jezus werd ook het
Woord genoemd.

De Orionse bizonvliegen

93. Er is een aankondiger van de dood (van het
ego), en van ballingschap, zoals de profeten dit
waren. De metafoor hiervan is de bizonvlieg, een
Orionse vliegensoort.

94. In de diepte van elke nachtmerrie ligt een
medicijn. Moeilijke situaties zijn onze orakels,
cryptogrammen van het bovennatuurlijke leven.

95. We mogen de diepte ingaan. Als de druk op ons
verdubbelt, dan is dat voor onze eigen bevrijding
van de valse kerk en het valse woord.

96. Het is ter verdieping, en de hemelse kennis komt
ons tegemoet als we in het toetsen ons tegen alles
wat op ons afkomt heilig verzetten. Dit is het begin
van het geestelijke sieraad.

97. Ezau is de wildernismens, de leegte. Het volk
zou geleid worden tot de leegte in de wildernis, tot
de leerregels van Ezau, de leerregels van de leegte,
opdat ze aan hun ego zouden afsterven.

98. Ze zouden geleid worden tot het beloofde land.
Shu is de hemelvaart in het Egyptisch, verbonden
aan Seshu, de hemelse literatuur. S’shui is ook een
woord voor de leegte. De leegte is in het Egyptisch
verbonden aan het tot een einde brengen.

99. In Egypte was er het idee dat de leegte de ware
kennis bracht, en het Woord. In de leegte valt de
mens in slaap, in de sha, het zand, in de diepte van
de woestijn waar alles de leegte ingaat. In de
Egyptologie wordt dit ook het bed van Osiris, Aser,
genoemd (Suri, Orions).



100. Het is het zand wat een splitsende kracht is,
wat alles verdeeld tot hele kleine korreltjes. Niets
kan nog groot blijven, en dan komt alles tot leegte.
Sha, sai is leegmaken, splitsen, en scheppen. Ook
Ga is een Egyptisch woord voor leegte, als een
blokkade, waarvan de verdrinking een metafoor is

in de Egyptologie (ga, g).

101. In de leegte komt niets gemakkelijk. De
Israélieten in de woestijn leden honger. Ze moesten
alles verdienen.

102. Tk kom tot het Woord,

Ik wil diepte,

Ik kom tot het orakel van alle situaties waarin ik
leef,

En het orakel van mijn verleden,

Hierin ligt het shamanistische medicijn opgeborgen,
Geef mij kennis en inzicht hierover.

103. In het Egyptisch is de verdrinking het komen
tot de hemelse papyrus, tot de ibis van het Woord,
de logos. Zo kom je in de natuur.

104. De mens wordt zelf tot een ibis om in de
diepere lagen van de hemel door te dringen, daar
waar de havik van het oervlees niet kan komen.

105. De havik van het oervlees wordt verdreven uit
de hemel wanneer de mens ontwaakt tot de diepere
lagen van de hemel.

De haviksmuur

106. De havik van het oervlees valt uit de hemelen,
en zal zo als een bezetene hen achtervolgen die nog
niet tot de diepere lagen van de hemel zijn
doorgedrongen.

107. De havik van het oervlees zal grijpen wat hij
nog kan krijgen. Dat is voor hem alles wat er is. De

haviksgeest van het oervlees staat voor het valse
woord, het woord van de stad, van de verdichte,
verletterlijkte materie, waardoor de mens gebonden
blijft aan de stad.

108. De haviksgeest van het oervlees is het geloof in
de onfeilbaarheid van menselijke overleveringen en
tradities.

109. De haviksgeest van het oervlees houdt de mens
in deze geestesziekte.

110. Al het materiéle geloven zij, en hebben hun
vooroordelen en definities van alles wat ze denken
te zien, terwijl ze in gevangenschap van de
haviksgeest van het oervlees leven. Alles wordt hen
voorgekauwd. Ze leven in een vals visioen, een
hallucinatie. Het is een zware drug.

111. De hemelse kennis komt de mens die door de
haviksmuur heenbrak tegemoet. Ahn is in de
woestijn van Juda, op zoek naar een nieuw leven.
De woestijn is de brug tot de lucht, de hemel, de
leegte.

112. Hij sprak : "Zij wie mijn leven zoeken te
verwoesten, zullen zinken in de diepten der aarde."

113. Hij zocht naar het hemelse water ver buiten de
stad en zijn familie. Hij had alles achter zich
gelaten. Hij zocht naar de opname. De Here zou de
tenten van Juda allereerst opnemen (yasha), opdat
de trots van het huis van Ahn en van de inwoners
van zijn woonplaats zich niet zou verheffen tegen
Juda.

114. Ahn kwam tot het geheim waartoe de volkeren
geen ingang hadden. De havikken botsten tegen de
muren van dit geheim aan.

115. Als we zijn "verdronken" in de stad, en dan
door de woestijn worden opgenomen, dan komen
we tot de hemel van de verdronkenen, de wortel van



Hosea.

116. Het is een lied, een spreuk (hesi) tegen de
ziedende machten van het water. Zo krijgt de ziel
toegang tot de hemelse melk.

117. Door haar touw trekt zij zielen uit het water.

118. Als kind had ik 's nachts ook zulke ervaringen
en zag dan een lang touw in de verte tot mij komen.
Alles om me heen begon dan ook langwerpig te
worden. Ik ben me ervan bewust dat ik als
kindzijnde al door zulke haviksmuren heenbrak, om
opgenomen te worden door de natuur.

119. Ahn kwam in de onderwereld. Diep in de
woestijn is de oermoeder, waartoe Hosea komt.

120. Het is de hemel van de verdronkenen. Het was
slechts een beeld van het "gemengde huwelijk".

121. Hier zag Ahn in een visioen de hemelse tent, en
hij zag de "stevigheid" als een rivier.

122. Als Ahn dan zijn handen in de lucht doet, dan
is dat een beeld van het nomadische leven, van de
tocht door de onderwereld, door de stevige, brede
heupen van de hemelse moeder, over de rivier.

123. Dan ziet Ahn de voorbode van haar schoot of
borsten, als een beeld van de tijdelijkheid.

124. Alleen als de mens het doorvertaald tot de
diepte ervan zal de mens tot het paradijs kunnen
terugkeren. Er is dus nog veel te doen voor de mens.
De mens blijft op het moment nog steken in deze
cryptogrammen.

4.

De Wijnstok van Jeremia

1. De mens gaat de Jabbok-rivier over door de
afzondering en de onthechting. Er zijn een heleboel
dingen om van te onthechten, en het leven zelf helpt
de mens daar ook in, want als de mens zich teveel
ergens aan hecht, dan zal het vanzelf weggenomen
worden. Hechten werkt averechts.

2. Dieper in de wildernis in het Westen van Orion is
er dan nog de Jordaan rivier, wat neerdaling
betekent in het Hebreeuws, als het afdalen tot de
onderwereld. Zo komt men dieper in de wildernis.

3. De Jordaan staat voor het shamanisme. Het
shamanisme, het afdalen in de onderwereld, is een
verdiepingsproces, wat ontstaat in het toetsen.
Hierin wordt de oorlogs-metaforiek gebruikt.

4. In de oorlog van het diepte-toetsen sterft het ego
en wordt tot verbrokenheid geleid opdat de ziel
gevoeligheid  herwint. Dit  resulteert in
klaagliederen, als tekenen van die verbrokenheid.
Als de verbrokenheid niet diep genoeg is
doorgewerkt, de toets niet volledig was, dan zal dat
zich uiten in allerlei valse en overmoedige
blijdschap. Vandaar dat het boek van Amos gaat
over het klaaglied.

5. Amos waarschuwt tegen de valse gerustheid :
Wee de zorgelozen.

6. Laat Israél zeggen: De opvoeding des Heeren
(checed) is tot in eeuwigheid.

7. Er mag een balans komen tussen wedergeboorte
en wederopvoeding. De opvoeding is overal om ons

heen in de lucht. De genade verblindt het.

8. Het bedevaartslied zegt : Ik hef mijn ogen op naar



de hemelse opvoeding vanwaar ik zal veranderen.

9. Er is goed en slecht "pronken". Pronken is
vertoon, met een bepaalde boodschap, wat ook in de
dierenwereld gebeurt, in de taal van patronen en
tekens. Het brengt detail, legt ergens accent op, om
een bepaalde verbinding te maken.

10. In de lagere aardse stadse gewesten gaat het
vaak om uiterlijk vertoon in bepaalde tradities, maar
in de wildernis gaat het om het offer, om de
ontmaskering van het ego.

11. Yeshua betekent opname van het strijdveld, als
de gevallene op het strijdveld die aan zijn ego
gestorven is.

12. Shua is ook de zesde zoon van Abraham, die hij
kreeg met Ketura, nadat Sara stierf. Het was de
jongste zoon van Ketura. Uit hem voort kwam de
stam van de Shuhieten. Bildad, één van Job's
vrienden, was een Shuhiet. Shua betekent
vernedering, zinken, verdrinken, depressie, sloot.
Yah-shua betekent dus ook "de verdronkenen die
opgenomen  zijn", waarvan de  Orionse
vissersgodinnen een beeld zijn die de "verdronkenen
aan hun ego" opvissen uit de wateren van de
onderwereld.

13. Yeshua is dus niet zomaar een wachtwoord,
maar in de diepte een proces van het verdrinken van
het ego, waardoor de geheiligde ziel uit het water
getrokken wordt, wat de Orionse mythologie achter
de valkyries is.

14. We noemen dit in de hemelse kennis de Jeremia
ervaring. Hij maakte duidelijk dat God hem
"misleid" heeft, "bedrogen"”, "verleid". Dan zegt
Jeremia dat God te sterk was en hem heeft
overmocht. Jeremia kon geen kant meer op, en dat
gebeurt als het ego verdrinkt en de vis in het net
terecht komt, als een beschrijving van de opname.

15. Jeremia verzette zich hiertegen, maar zonder
resultaat. Een ontwaking valt niet tegen te houden.
Het is een natuurverschijnsel. "Als God ons roept"
als ons ego is verdronken, dan kan het niet gestopt
worden.

16. Daarna vervloekt Jeremia de dag waarop hij
geboren is; de dag waarop zijn moeder hem baarde.
Die dag zij niet gezegend.

17. Jeremia was zwaar depressief, oftewel
afgezonderd van de stad. Hij telde zijn vlees niet.
Hij was apart gezet, en vervloekte het lagere aardse
leven, zijn lagere aardse zelf. Hij vroeg God zijn
ego te verdoemen.

18. In het Aramees vervloekt hij zijn opvoeding.
Ook vervloekt hij het daglicht. Het is niet eens zo
zeer dat hij de dag waarop hij geboren werd
vervloekte in het Aramees en Hebreeuws, maar zelfs
zijn hele leven. Ook heeft hij het in het Aramees
over zijn leven in de stad, wat hij vervloekt.

19. Jeremia betekent "uitverkoren door het vallen
(van het ego)", als de Hebreeuwse uitverkiezing,
wat hetzelfde is als de Valkyrische Germaanse
uitverkiezing. De opname in het Hebreeuws is als
een offer. Jeremia wordt de wenende en klagende
profeet genoemd, en hij schreef zijn klaagliederen

op.

20. Dit is ook wat de rm-wortel betekent in het
Egyptisch : wenen, klagen. R’'m betekent ook
tranen, en vis. R’m is het menselijke ras. R’m is één
van de vormen van Ra, als de wener, de klager. R’m
is de Egyptische vissershemel, en betekent ook de
opname, tot een hoger niveau komen.

21. Ra-r’m is de Egyptische waterhemel. Het water
kwam voort uit zweet. In het Grieks komt de rema
als het gesproken, profetische, woord, van rheo,
uitgieten. Yeshua sprak dat de mens niet alleen van



brood moest leven, maar ook van rhema, r’m, als
het woord van God, yah-rhema, oftewel Jeremia.

22. Paulus noemt "rhema" als de brenger van het
horen.

23. In de Damascus ervaring van Paulus kwam hij
tot het bloed-orakel, oftewel van het ontvangen van
het profetische woord door het doodbloeden van het
ego.

24. Dit zijn de voorhangsels van de tent om de mens
te testen wanneer hij tot de kennis komt. De
offerdienst is een metafoor van de opname, waarin
het ego moet doodbloeden.

25. Het zijn duistere gezegdes, en de mens moet er
mee klaarkomen. Als de mens "opgenomen" moet
worden, dan betekent dit allereerst de opname tot
een diepere betekenis van deze dingen.

26. Ra ging in zijn kano over de wateren van de
onderwereld, door de baarmoeder van zijn moeder,
en veranderde op een bepaald punt in R’m, de
klager, de wener, de visser.

27. Hij zag alles tot lagere vormen komen, en hij
weende en klaagde daarover, en werd R’m. Juist dit
zou het geheim van zijn opname worden.

28. Dit is een heel diep proces, en gaat eigenlijk
alleen maar dieper. Hij moest nu ook de lagere
vormen van zijn ego verslinden, om daarin diepte te
vinden. Dit is een exegetisch proces (exegese =
schriftuitleg).

29. Allereerst moet de mens het lijden leren
aanvaarden, en geduld oefenen, wachten op rhema,
het profetische woord, wachten op yah-rhema,
Jeremia.

30. De mens mag de natuur niet forceren. Eerst
moet de mens de diepte in. Eerst moet de mens zien

hoe alles tot lagere vormen gaat. De mens wordt in
de diepte gezogen, en er is niet veel wat een mens
kan doen.

31. Ook Jeremia kon dit niet tegenhouden. Hij
moest leren leven met spot en smaad vanwege de
boodschap die hij bracht. Het brandde als een vuur
in hem. Er moest brandstof zijn, dus vandaar dat
Jeremia tot de lagere vormen moest komen, om
daardoor omsingeld te worden, contact mee te
hebben. Hij hield er niet van, maar het moest,
anders zou hij geen brandstof hebben voor zijn vuur.

32. Jeremia moest de emanatie onder ogen komen.
Hij vereenzelvigde zich er niet mee, maar hij
gebruikte het wel. Jeremia moest het vuur brengen.

33. Het betekent vergaderen, samenvoegen, als de
samenvoeger van het lichaam van Aser. Dit is dan
ook wat de exegese doet, namelijk tot de diepte en
etymologie (wortelkunde) van de teksten gaan, en
zo de verbindingen zien met andere teksten en
culturen, waardoor syncretisme ontstaat.

34. Het is verbonden aan het afdalen in de
onderwereld. Juist in de betekenis van ladder, trap,
afdalen en opkomen, is dit het emanatie proces, van
hogere tot lagere vormen komen, om verbinding te
maken, om zo ook weer te komen tot verdere
evolutie, van laag tot hoog.

35. Er is in die zin geen smetvrees, maar het gaat
gewoon de diepte in van alles. Dat is ook wat de
definitie van de natuur is, als diepte. De natuur is de
tedere, diepere wortel van alle dingen, dat wat
verborgen wordt gehouden.

36. De dageraad trok de boot van Ra voort door de
onderwereld. Dit is de taal van de wildernis. Het is
een tocht door het alfabet, en het alfabet spaart de
mens niet. Elke letter heeft een functie. De taal heeft
veel macht en kan het volk in een gevangenschap
houden. De taal beslist de betekenissen. Vandaar dat



het Jeremia geheimenis een groot geheimenis is, en
heel diep gaat.

37. Op de Jakobsladder gingen de getuigen zowel
op als neer, wat ook weer een beeld is van het
emaneren en evolueren.

38. Ook Yeshua moest emaneren en tot het visnet
komen, tot het klagen, en zo ook de getuigen die
afdaalden tot de aarde.

39. Rebekka, Buk of Abuk, is de eerste vrouw in
zekere Afrikaanse mythologie, als de "Eva", en
tegelijkertijd de godin. Zij is een riviergodin van de
vruchtbaarheid, die de regen heeft voortgebracht.
Zij is de bron van het leven, net zoals Eva de
"moeder der levenden" is.

40. Zij leeft in de tuinen en in de natuur. Maar de
natuur betekent diepte, en de mens moet niet zomaar
de natuur in, maar komen tot de woeste wildernis.

41. Als de mens zonder vlekken en kleerscheuren
door de wildernis wil gaan, dan kan de mens beter
thuisblijven. De mens moet afdalen in de
onderwereld, en niet te keurig, correct en compleet
zijn, want vaak is dat voor de markt. De natuur
kennen zij niet. Zij hebben een stadse natuur
gemaakt, en zijn nog steeds ommuurd.

42. De mens moet dus afdalen in de wildernis van
de onderwereld, tot het vaagheids-principe, het
principe van het halve, waardoor de mens kan
groeien. Als alles te vast en duidelijk wordt, dan
sterft het inzicht van de mens af. Dat is de natuur
van het ego.

43. Rebekka gaat hier dus tegenin. Alleen zo kan er
een nieuwe taal komen. Zij emaneert, en rent zo de
stad in, om het ego te doden.

44. 7ij communiceert door dromen en verkiest zo
hen die daadwerkelijk zijn afgedaald. Hierom moet

Jeremiah de put in, en hierom moest Jakob tot Ezau
komen, zijn wildernis deel.

45. Vuile bloemen groeien langs de kant van de
grote rivier,

Met vuile gezichten staren ze ons aan,

Bedekt met modder

46. Zij zijn één met de natuur,
Zo is het altijd geweest

47. De brug over de rivier komt nooit aan, maar
leidt ergens anders heen,

In het midden heerst altijd de mist,

Deze twee landen kennen elkaar niet,

De brug heeft hen nooit de waarheid over elkaar
verteld

48. En vuile bloemen groeien aan de waterkant,
Met hun vuile gezichten kan het hen niet schelen,
Ze bewaken het geheimenis,

In de rivier verdwijnt alle tijd

49. De Afrikaanse moedergodin Buk komt als
Rebekkah in het Judaisme. Ezau moest van het
kommetje bloed drinken als een beeld dat hij diep
genoeg was geémaneerd opdat zijn ego zou sterven,
als het komen tot het morgenrood. Hij kwam van
een diepe tocht door de wildernis. Het is een beeld
van de Jeremiaanse put. Als het niet diep genoeg
gaat, dan komen wij nooit aan. We spreken dus over
de wijnstok van Jeremia die terugleid tot de
baarmoeder van Buk, van Rebekkah.

50. Jeremia kwam in een strijd, een strijd met de
taal van de afgoden van het directe, het letterlijke.
Zij hebben hun eigen, valse, diepte. Hij raakte in
gevecht met het lagere Orion.

51. Er zijn roeiers op de wateren van Aser (Suri,
Orions). Aser geeft ordes. De nema is het op en neer
gaan van het water van Aser, als aser-nema, of suri-
nema. Nema is ook de roep van de overwinning



(nema, nhm). In de Afrikaanse mythologie is Nema,
of Nyami, Name, een riviergodin die water in bloed
verandert, wat ook een teken is van het sterven van
het ego. Dit is dus in diepte waar Suri-Name voor
staat, wat ook weer terugkomt in het boek
Openbaring en het wonder te Kana. Veel van de
Afrikaanse hemelen zijn overgewaaid naar
Suriname.

52. Orion draagt de rode kroon van Noord-Egypte,
wat in het Egyptisch de kroon van mirre is, van de
woestijn, en de kroon van de klaagliederen.

53. De rode kroon is de wortel van het Jeremia
geheimenis, de kroon van mirre. Yeshua ontving
deze kroon van mirre van de drie zoroastrische
wijzen. Ook Jeremia droeg deze kroon, deze rode
band, om zijn hoofd al veel eerder. Dit was het
Woord wat om zijn denken was aangebracht.

54. Toen Ezau tot het rode kwam verloor hij zijn
eerstegeboorterecht, waardoor hij al snel tot klagen
kwam. Water verandert in bloed, als een teken dat
het ego sterft. In het boek van Jozua is het rode
touw een beeld van de opname, om zo te komen tot
de diepte. Dit zijn allemaal beelden van de rode
kroon van Noord-Egypte.

55. Het heeft te maken met de opmetingen van de
tent. Het klaaglied is de meetlat van het Woord. Dit
is de rode kennis.

56. De mens moet komen tot de rode kennis, anders
zal de mens altijd een gevangene blijven van de
leugenaars. De wereld is in handen van leugenaars,
de wachters tussen stad en wildernis.

57. De mens is ergens vastgegroeid. De mens kan
niet meer dromen. Al hun dromen zijn verkocht en
verdraaid. Al hun dromen zijn geroofd. Maar het
rode zal terugkomen om toe te slaan.

58. Het rode zal de wereld gaan overweldigen. De

mens heeft een meetsnoer nodig. Alles moet
doorgemeten worden, gerangschikt. Nu ligt alles
door elkaar.

59. Iedereen wordt opgemeten in de stad. Ze meten
je geheel door. Wat je doet, wie je moet zijn, hoe ver
je afwijkt van de norm, zij weten er alles van.

60. De geldzuchtigen werken samen met de
leugenaars. Het rode kennen ze niet, en willen ze
niet kennen. Zij hebben het rode altijd vervolgd. Zij
vrezen het rode.

61. Adam kwam tot het klaaglied, en sindsdien
waren er altijd klaagliederen. Zij tonen hun diepte.
Het is het rode pad, het pad van de moeder aarde,
dwars door de wildernis heen.

62. Eva of Buk in de Afrikaanse mythologie vist, en
neemt haar netten op. Zij is de godin van de rivier,
een groot geheimenis. Zij is een lokker, een
verleider, niet van de stad, niet voor de stad, maar
van en voor de wildernis kennis. Zij staat klaar om
in te wijden. Zij brengt rode banden om hun
hoofden, om hun denken, om het Woord op te
meten. Zij meet alles op. Zij meet het leven, want zij
is de moeder van het leven.

63. Zij leidt hen tot het geheimenis van de rode
kroon, een Jeremiaans geheimenis, in de diepe
grotten van Egypte, in de onderwereld, in Orion.
Velen grijpen naar de kroon en vagen weg. Velen
springen op de rode troon en worden niet meer
gevonden. Zoveel illusies zorgen ervoor dat mensen
er langsheen glijden. Alleen het Woord is een zeker
pad. Niet het Woord van de stad, maar het Woord in
de diepte van het hart.

64. Er is maar één weg uit, en dat is "dieper". Ahn
heeft net als Osiris de rode kroon, net als Jeremia.
Zij brengen de klaagliederen als een vast pad door
het lijden. De prachtige klaagliederen als het
hoogtepunt van de taalkunst, waar alle kennis in



opgeborgen is. Het is iets van de natuur. Waarom
klagen wij, waarom emaneren wij ? Waarom gaan
wij telkens weer van hoog naar laag, dieper en
dieper ? Om zo ook weer hoger en hoger te komen,
om zo te leren draaien, te leren cirkelen en te komen
tot de verloren cirkels. Het sieraad bestaat uit vele
schakels. Het is de rode natuur. Ezau kwam niet
voor niets tot het rode, en heeft er niet voor niets
van gedronken. Zo kwam ook hij tot de Jakob's
ladder.

65. Leer mij naar uw wil te handelen,
1k zal dan in uw waarheid wandelen,
Niet alleen van de wijnstok te leren,
Maar ook de wijnstok te zijn.

Ik ben de ware wijnstok.

5.

Honger naar het rode

1. De ergste vijand van de leugenaar is niet het
kwaad, maar zijn ergste vijand is kennis.

2. De kennis zou hem ook van zijn troon kunnen
stoten, en daarom doet hij niets anders dan de
kennis te bestrijden.

3. Alleen door afzondering kan men de diepte
ingaan en onderscheiden. Dit gaat door de rode
kroon, de klaagliederen, de mirre, en dit brengt
uiteindelijk een diepere vertaling met zich mee.

4. De mens moet zich diep genoeg afzonderen om te
kunnen toetsen. De mens moet eerst loskomen van
alles en onthechten, net als vogels die de leegte
ingaan, en dan hun vleugels op en neer bewegen. De
mens komt namelijk dan in de golven terecht, en
bemerkt ook de gevangenschap, maar daar mag de
mens in het hart afstand van doen. Zo leert de mens

een andere taal.

5. De mens krijgt zo het zicht van een vogel. Dit is
ook het ijszicht, alles van een afstand bekijken.

6. Zo emaneert en evolueert alles, van laag tot laag,
van cultuur tot cultuur, en betekenissen veranderen,
worden verborgen of geopenbaart. Dit golvende
proces van de Jakobsladder, van op en neer, is als
het geestelijk leren ademen.

7. De troon is een beeld van het verborgene, het
onbekende. De witte troon manifesteert zich in het
boek Openbaring als een beeld van de hemelvaart,
de afzondering. De rode kroon manifesteert zich als
het tot bloed worden van de wateren, als het
avondrood wat de duisternis aankondigt.

8. Toen de leugenaars de rode kroon hadden
gestolen werd de mensheid gedwongen van hun
giftige wijn te drinken, waardoor de mensheid onder
een zware bedwelming kwam, maar de
onrechtvaardigen uiteindelijk  zelf bedwelmd
worden door die wijn. Zo zal er ook een nieuwe
wijn geschonken worden van de ware wijnstok,
want daartoe is het lijden der heiligen gekomen, om
de heiligen af te zonderen.

9. Er zal iets in het hart van de onrechtvaardigen
gebeuren.

10. Dit houdt in dat wat ze verborgen hebben
gehouden al die tijd, moeten ze prijsgeven.

11. De rode kroon is de kroon van het morgenrood,
als de val van het ego. Ook Ahn had net als Ezau
honger naar het rode.

12. Ik kom tot het morgenrood, om alles terug te
draaien,
Zij hebben mij teveel gestoken,

Zij hebben mij teveel gebroken.



Alles deed pijn, maar van het lijden zingt zij, als van
zoete dromen.

Wij hebben het morgenrood bereikt,
Het spreekt nu tot ons,

13. Als het rode zicht.

Alles gaat in cirkels hier,

Het leven houdt op en gaat dan door,

De narcis houdt de schepen af van het geheim,
Alleen het morgenrood zal het zien,

De eeuwige nacht van ijs,
De leugen overvloeiende in de waarheid,

Totdat het rode ontwaakt.

14. Er zal ook een ochtend wezen in de duisternis,
een ontwakend besef, het overspoelende
morgenrood.

15. Dit ontving Jeremia ook.
Het rode was uitgezonden om zijn ego te doden.

16. Eva leidde Adam tot de klaagliederen, de diepte.
Adam kwam zo tot de rode kroon, als een bittere
vrucht.

17. Efeze is Eva-Sa, oftewel de kennis (sa,
Egyptisch) van Eva. Wij moeten goed door het boek
van Efeze heenkijken en goed luisteren, om zo de
roep van Eva te horen. Efeze, Eva-Sa is in de
amazone taal het Woord van Eva.

18. Efeze was gesticht door amazones. Paulus biedt
dan het klaaglied van Yeshua aan.

19. Eva bood de hemelse kennis aan, de sa, als Eva-
sa, Efeze, de amazone nederzetting.

20. Deze kennis gaat over de geestelijke

wapenrusting, de oorlogs-strategie, wat een beeld is
van de vertaling, de wijsheid, het gaan tot de
wortels.

21. Eva onderwijst Adam hier dus. Zodra het over
het bloed van Yeshua gaat, gaat het in de diepte over
de klaagliederen.

22. De rode kroon kan wel voor zichzelf zorgen en
heeft zichzelf weggelegd voor hen die de prijs
willen betalen.

23. Het is geen kroon van directe, openbare macht,
maar juist van de verborgenheid en de diepte, van
leegte.

24. Het is de dwaasheid van het lijden, wat door de
stad bespot wordt. Het is een rode band om het
denken. Hierdoor sterft het ego af. De mens verliest
juist het valse koningschap door deze kroon.

25. Yeshua moest het vlees van de hele wereld
dragen, van het ego dus. Yeshua werd ermee
bekleed. Uiteindelijk werd dit vlees dus wel gedood.
Het werd verbrand in de onderwereld. Gehenna was
een vuilverbranders plaats.

26. Zij die dus in de letterlijke eeuwige hel geloven
zijn mensen die hun vuil niet kwijtwillen. Het vuil
wordt door hen gewoon opgeslagen. Body builders
zijn hier een beeld van. Zij zijn onder dezelfde
geest, zij het in een andere vorm of parallel.

27. Vetgieters, vuilgieters en spiergieters staan
allemaal op één lijn. Vooral als dit product wordt
aangeboden door oude mannen met stropdassen, dan
weet je precies hoe laat het is.

28. Hebreeén beschrijft dan de weg van het
zoonschap tot het hogepriesterschap, waarin het
offeren een beeld is van het ingaan in de diepte van
God, niet als een moeder, maar als vrouw.

29. De mens moet het duistere gat in om alles los te
laten, om te komen tot de geestelijke betekenis. De
mens die de vrouw binnengaat is een beeld van het



ingaan in de sabbath, de rust.

30. Dit hogepriesterschap is dus ysh, het aan jezelf
sterven op het strijdveld om opgenomen te worden.
Het strijdveld is het verdiepen en het vertalen. Dit is
de ware betekenis van het binnengaan van een
vrouw, als het gaan in de hemelse kennis. Deze
gehoorzaamheid wordt alleen geleerd door het
lijden. Het lichaam is een tent. Als een mens de
vrouw binnengaat gaat de mens de tent in.

31. Er moet een balans zijn tussen het sterven van
het individuele ego en het sterven van het
collectieve ego.

32. De geestelijke oorlog is ook gewoon
tentendienst. Er is nooit een directe oorlog, en ook
nooit directe communicatie. Het gaat via de
tentendienst.

33. Dat God geen kinderen heeft, is het geheimenis
van de verstoting, waartoe een man moet komen van
zijn moeder tot zijn vrouw, die in wezen gewoon
een bijmoeder is. Zij maakt het lichaam van de man
als een tweede moeder.

Ruben kwam tot Bilha

34. Ruben kwam tot Bilha's tent, als haar tweede
minnaar, maar tegen betaling van zijn
eerstgeboorterecht, waardoor het een zelfde situatie
werd als van Jakob en Ezau.

35. Ruben ging tot Bilha in om aan zijn ego te
sterven, zoals Ezau het rode nam om aan zijn ego te
sterven.

36. Bilha betekent "plotselinge dood" in de
hebreeuwse wortel, bahal. In de Rabbijnse literatuur
verhuisde Jakob na de dood van Rachel naar de tent
van Bilha.

37. Jakob is haar dienstknecht. De oorspronkelijke
status van Bilha is een amazone.

38. Zebulon was een stam in het Noorden die een
haven toegewezen kreeg, Akko, voor het
visserswerk, wat een beeld is van de opname.

39. Jozef was degene die het volk inwijdde in de
Egyptologie. De stam Efraim is het centrale thema
in het boek van Hosea als het naakte wildernis-volk,
wat een beeld is van ontmaskering en openbaring.
Efraim was een beeld van de uitheemse vrouw van
Hosea waar hij voortdurend mee in gevecht lag,
vanwege de taalbarriere.

40. Dan is de stam van Simson, die zijn geheim en
70 ook zijn leven verkocht aan de vrouw die hem
hiertoe verleidde, in ruil voor gemeenschap.

41. Dit is ook parallel lopend aan het Adam en Eva
verhaal, aan het Jakob en Ezau verhaal, en aan het
Ruben en Bilha verhaal. Het is een allegorie van het
sterven van het ego.

42. De stam van Aser is de stam van de profetes
Hanna. Zij was altijd in de tenten, en dat is ook wat
haar naam betekent : het wonen in tenten, chanah.

43. Gad betekent het komen tot het bloed van de
vijandelijke prooi.

44. Dan was een zoon van Bilha en Jakob.

45. Oan is een Orionse liturgische benaming voor
het paradijs. Oannes was een Mesopotamische
vissersgodin, wat in het Nieuwe Testament
voorkomt als Ioannes, Johannes is de Orionse Oan-
Sa, de kennis van Oan.

46. De geroepenen zijn de gevallenen, zij die aan
hun ego zijn gestorven, door een geweldadige
ontmoeting, zeer plotseling en onverwachts, wat
ook de betekenis is van Bilha.

47. Bilha is de plotselinge en overwachtse,
geweldadige dood van het ego. Het ego zag dit niet



aankomen, en wordt er totaal door overweldigt.

48. Zij zijn de vervuilden, de afgedaalden. De Nesu
(ns) was de koning van Zuid-Egypte, en een
algemeen woord voor koning, wat dus nasiy (ns)
werd in het Hebreeuws. De Egyptische nesu in het
Zuiden van Egypte droeg de witte kroon (stn) van
afzondering, van het afdalen en opkomen, wat dus
een shamanistische taak inhield.

49. Het is het gaan in de diepte en zo opgenomen te
worden, opkomen, als het werk van de shamaan.

50. In het hoofd was de Reden en de Reden was bij
God en de Reden was God.

51. Het mag dus niet buiten de mens omgaan. Het is
iets persoonlijks.

52. Alle bezittingen zijn door de Reden geworden.
53. Er is dus geen bestaan buiten de Reden om.

54. Hierin was leven en het leven was het verstaan
van het orakel van de mensen.

55. Hierin was leven en het leven was het verstaan
van het orakel van het innerlijk, van de

persoonlijkheid.

56. Het paradijs ontstaat dus wanneer een mens in
contact komt met Reden.

57. Zo komt de mens tot Oan, als een liturgisch
woord voor paradijs.

58. Oan is de paradijselijke slaap.
59. Wit is de paradijselijke vergetelheid.
60. Als men in Oan is gekomen, in slaap is gevallen,

dan sterft het ego verder af, terwijl Witi nog diepere
slaap kan brengen in de vergetelheid, om zo ook de

dromen weer te verdiepen, en te komen tot zuiver
geheugen, tot oorspronkelijk geheugen.

61. Ook Witi is een gebied van de Oan.

62. Weer gaat het hier om de opname door de
ondername, oftewel door het nachtgesprek. De mens
moet de nacht ingaan om tot de verlichting te
komen, wat dus puur een verdieping is.

63. Dan wordt er weer door Johannes de Doper op
Yeshua gewezen, in de zin dat de mens alleen door
de slaap kan komen tot de opname.

64. De Reden stoort zich niet aan menselijke
barrieres, en komt terug tot de uitheemse moeder
om van haar borst te drinken.

65. Geloof hoeft niet na te denken, geloof hoeft niet
moreel te zijn, en geloof hoeft niets te testen. Geloof
is de roekeloosheid van de zondaar.

66. Geloof zorgt ervoor dat je altijd gelijk hebt. Het
is een amulet wat bijna elke leugenaar heeft. Op een
hele wonderbaarlijke manier geeft het hun altijd
gelijk in elk gesprek, en hebben ze altijd de
ondersteuning en goedkeuring van hun afgod.

67. Het laat zien hoe ver ijdelheid kan gaan, want
dat is in principe wat geloof is : het bedrog van de
ijdelheid. Geloof liegt dus en bedriegt, allemaal
voor het lagere ego, opdat de leugen gemaskerd
blijft en zijn werk kan blijven voorzetten. Geloof is
70 de schepper van het vooroordeel.

68. Het is een westerlijk verzinsel.

69. In het Oude Egypte ging het nog om de
dagelijkse tocht door de onderwereld, door de
baarmoeder van moeder aarde. Elke dag weer moet
de mens afsterven aan zijn ego, opdat zijn diepere
ziel tot wedergeboorte mag komen. We gaan
allemaal nu al door de hel, genaamd de aarde, als de



onderwereld. Ahn zei : "Als ik mijn bed in de hel
heb, dan zal u daar zijn", en "u zult mij in de hel niet
alleen laten."

70. De onderwereld is waar iedereen doorheen
moet, en God is daar, zowel in de hemel als de hel.
In het oude Egypte was dat gewoon een opvoedende
baarmoeder die het kind vormt, als een tocht door
de onderwereld.

71. Ahn zei ook : "U heeft mij gered van de laagste
hel."

72. Hoe ging dit fout ? Voornamelijk door de
Middeleeuwen, waarin langzaam het moderne
christendom ontstond, en alles werd verwesterlijkt,
verletterlijkt, gematerialiseerd, en zo ontstond er een
ongevoelige patriarchie, die de baarmoeder afdekte
als een doek, als een voorhangsel van de tempel. De
westerse  patriarchie is ongevoelig voor de
poetische, metaforische talen van het Midden-
Oosten.

73. Er zijn wilde gezichtuitdrukkingen van hen van
de wildernis-rivier, die geweldadig en eeuwig leven
in de naaktheid van openbaringen (profetie) van de
donkerste duisternis.

74. In het Egyptisch was geloof de leegte, de
naaktheid, de nht, wat ook een woord is voor
eeuwigheid, waar de klaagliederen opborrelden. Het
klaaglied is het bewustzijn van het gebrek, en de
zoektocht naar hulp. In ieder geval was in het
Egyptisch het geloof het leven vanuit de leegte en
niet zomaar tot vooringenomen conclusies komen of
zomaar aannemen wat er wordt verteld. Het geloof
had meer met onderzoek te maken.

75. Het latere westerse geloof was meer een lek in
deze dingen.

76. Ruben ging in tot Bilha om haar te dienen. De
fallus staat ook in het Aramees voor het sterrenbeeld

Aries, het lam, als een zelf-offer aan de Moeder
God.

77. Het ware offer is de gehoorzaamheid. Dit heeft
dus niets te maken met letterlijke offerdiensten van
dieren. Daar leent het Aramees zich niet voor, tenzij
het heel selectief wordt vertaald, maar dan wordt er
geen recht gedaan aan de originele betekenis in de
context en aan de diepte van de Aramese taal.

78. Simeon betekent luisteren en gehoorzamen.
Simeon was degene die zijn toevlucht nam tot
geweld, maar in de diepte is dit ook zijn ijverige
dienstbaarheid. = Simeon is hier als een
karaktereigenschap van Ruben die tot Bilha
naderde. Simeon is een beeld van toewijding.
Zonder deze toewijding zou Ruben nooit tot Bilha
zijn gekomen. Hij gaf niet op voordat zij hem
aannam. Bilha staat voor de plotselinge dood van
het ego. Ieder mens moet tot de tent van Bilha
naderen.

79. Door zijn toewijding krijgt Simeon een beter
beeld van Bilha.

80. Gad betekent het doodbloeden van het ego, wat
het resultaat is als Ruben nadert tot Bilha.

81. Juda is een beeld van nederigheid en belijdenis,
maar ook van vernedering wanneer dit nodig is.

82. Juda is het zaad van de dood van het ego.

83. Uiteindelijk kwam Yeshua ook voort uit deze
stam, als het zaad van de verdoemenis van het ego,
wat geheel het eigendom was van de vrouw, als het
zaad van de vrouw wat de kop van het ego zou
vermorzelen.

84. Issachar, Issakar, heeft in het Hebreeuws de
sakar wortel, terugleidend tot de Egyptische skr, wat
staat voor het verhongeren en sterven van het ego in
de woestijn, en het hebben van een wachter van de



mond.

85. Skr, de leegte, komt men alleen in door de
steniging. Zacharia, skr, was de gestenigde.
Steniging is sakal, skl, in het Hebreeuws. De skl-
wortel in het Aramees (sukkal) is de plaats van
kennis door ervaring, zintuigelijkheid.

86. De symbolische stenigings-ervaring is dus
noodzakelijk om profetische gaven te ontvangen.
Skl is ook weer de wortel van Ezekiel, skl.

87. Zebulon was een stam in het Noorden die een
haven toegewezen kreeg, Akko, voor het
visserswerk, wat een beeld is van de opname. Het
Noorden is een beeld van het verborgene, het
sieraad. Ook is het een beeld van de duisternis.

88. De zbl wortel in het Aramees betekent het eren.
De Aramese sbl wortel is ook de drager, als de
drager van het Woord, wat verwijst naar de hemelse
kennis die Adam tot knielen bracht. Dit is belangrijk
om het evenwicht tussen het mannelijke en
vrouwelijke te herstellen. De sbl is ook de wachter.

89. De stam Efraim was een beeld van de
trouweloze, honende, liegende en spottende vrouw
van Hosea. Het zijn de voorhangsels van de
tentendienst, van grote verwarring, waarin het ego
verstrikt moet raken, opdat het niet tot het heiligdom
kan komen.

90. Efraim is het naakte volk, wat een beeld is van
ontmaskering en openbaring. De Egyptische prm
wortel van Ephraim is de leerregels van de rivier,
het offeren aan de rivier.

91. Manasse betekent de vergetelheid in het
Hebreeuws. Het ego wat verlangt naar roem moet
afgezonderd worden, en zo sterven in de
eenzaamheid.

92. Manasse (menashe, mns) komt van het

Egyptische men-sa, de kennis (sa) van het eeuwige
Woord, van de eeuwige inscripties (men).

93. Benjamin is de zoon van het Woord. De mens
moet als Benjamin wederomgeboren worden in het
Woord.

94. Dan is de exegese van het Woord, oftewel de
schrift-uitleg, de tekstuele en liturgische diepte. Dit
is in het Aramees de daadwerkelijke leerregels. Als
er geen diepte is, is er ook geen leerregels. Vandaar
dat het aardse recht doordat het een markt werd
heeft moeten inboeten aan diepte.

95. Werk en dienstbaarheid is de enige manier om in
de diepte te gaan. Het komt ons niet zomaar
aanwaaien.

96. De stam van Aser is de stam van de profetes
Hannah. Zij was altijd in de wildernis-tenten, en dat
is ook wat haar naam betekent : het wonen in tenten,
chanah. Zonder Aser zou Ruben nooit tot de tent
van Bilha kunnen komen.

97. Zo is hij tussen de borsten van de amazone, als
de schepping in de leegte. Ook hij is een visserstam.
Hij is een zoon van Bilha.

98. Hij beweegt zich door Gad, het doodbloeden
van het ego, door de onderwereld, door gezichten.
Dit zijn allemaal werktuigen van Ruben om tot de
tent van Bilha te komen.

99. Zo zijn er tenten van de gestenigden, zij die de
leegte in zijn gegaan en contact hebben gemaakt
met de diepere aarde.

100. De bijmoeder schept het lichaam van de man
als een tweede moeder.



6.

De terugkeer van de oorlogs-amazone

1. Alleen alertheid kan dieper de leegte inleiden. In
het Egyptisch is dit een woord voor God.

2. Jehovah, havah, Eva, heeft diepe Egyptische
wortels, want Hefa is de Egyptische moeder aarde.

3. Hefa is ook de hemel die tot de aarde buigt, als
een beeld van het teruggaan tot de aarde. Het touw
is de ingang tot de aarde, tot de baarmoeder.
Vandaar dat Eva en het eeuwige touw Egyptologisch
gezien aan elkaar verbonden zijn, met elkaar samen
werken om de mens tot de hemelse kennis te doen
ontwaken.

4. Eva en het eeuwige touw zijn één, als een beeld
van Moeder God, tussen hemel en aarde, en die de
baarmoeder van de duisternis vormt, waardoor Ra
afdaalt in de onderwereld.

5. De gestenigden zijn hen bij wie de leerregels zijn
ingeprint.

6. Issachar, Issakar, skr, wat in het Egyptisch staat
voor het verhongeren en sterven van het ego in de
woestijn, en het hebben van een wachter van de
mond, ligt naast Juda, belijdenis, vernedering.

7. In de Talmoed wordt Issakar beschreven als een
stam van religieuze geleerdheid.

8. De gestenigde is degene in wie de leerregels zijn
geprint, om zo toegang te krijgen tot de leegte, de
oer-afgrond. Zebulon is een vissersstam, als beeld
van de opname. Chelon is de ware betekenis van
kracht : vaardigheid, kundigheid.

9. Zebulon vestigde zich ten Westen van Issakar in
het Noorden, in Galilee. Mede door de dienst van

Zebulon werd Sisera overwonnen in het lied van
Deborah. Zebulon, zbl, sa-bilha, is de kennis van de
alertheid, van de plotselinge dood van het ego. De
tucht is ervoor om de alertheid te brengen.

10. In het Aramees is Juda het begin van de
educatie, wat als een gevangenneming wordt
voorgesteld (sql). Juda is het begin en het beste. De
rsh wortel van het begin heeft dezelfde betekenis in
het Egyptisch, en betekent ook de witte kroon van
het Zuiden, de kroon van afzondering en
onderscheiding (stn, rsh).

11. De schepping kwam dus tot stand in de witte
kroon, in afzondering en onderscheiding, in den
beginne.

12. Juda is dus hiervan een beeld. De rs (res) wortel
betekent ook het Zuiden. Het is een droom (resi) die
ontstaat in de afzondering.

13. Ruben betekent het goddelijke bewustzijn. Het
gaat hier om Ruben's bewustwording van Bilha, de
amazone. Zo komt hij tot haar tent, waardoor hij aan
zijn ego afsterft en alertheid ervoor in de plaats
krijgt, wat de betekenis is van Bilha.

14. Simeon heeft diepe Egyptische wortels, wat het
samenkomen  betekent, het  vestigen, en
gebedskralen. Het geeft meer diepte aan de
Hebreeuwse shama wortel van horen en
gehoorzamen, in de zin dat het decoratie en
toevoegen betekent. Het gaat allemaal om het
verwijden van de cirkel.

15. In het Egyptisch is Gad het bloeiproces in de
onderwereld (gait). Gat (ga-t) is in het Egyptisch
zowel de dood als de geboorte. Voor de Egyptenaren
is dood en geboorte hetzelfde. Het is het beeld van
de melk in de onderwereld, waardoor de mens in
een andere realiteit en een andere vorm komt (gait).
Het is een pad door de onderwereld (gau-t). In de
onderwereld groeien kruiden met een



heilzame werking die de mens moet leren kennen
(gi-t). De mens wordt in de onderwereld
geblokkeerd en onder restricties gezet opdat de
mens zich verder kan ontwikkelen (gu, gua, gua-t).
Het gaat om de vruchten van de onderwereld-
ervaring (geti).

16. Als Ra in de Egyptologie door de onderwereld
gaat, door de baarmoeder van zijn moeder, gaat hij
ook als echtgenoot bij haar binnen, weer als een
bijmoeder idee, de tweede schepper van de man, die
de man tot bloei en verdere ontwikkeling brengt.

17. We zouden kunnen stellen dat Gad de vertalende
diepte is van de onderwereld. Hiervan is elke oorlog
slechts een symbool.

18. Ruben komt ook van de Egyptische reb, rb,
wortel, wat moedermelk betekent.

19. Hosea, als een beeld van de Israelieten in de
Egyptische ballingschap, streed met Efraim. Zo
kwam hij tot de opname. Zo werd hij dienstbaar. Het
was als de Hoseaanse Pniél-ervaring, als een
Hoseaanse Damascus-ervaring waarin Hosea werd
overweldigd.

20. Efraim en Manasse waren de Egyptische zonen
van Jozef, en vandaar van groot belang. Zij staan
voor de link tussen Israel en Egypte, waarin de
diepte van de Hebreeuwse taal zichtbaar wordt.

21. Manasse betekent vergeten, en er is zoveel
valse, oppervlakkige kennis die weer vergeten moet
worden. Manasse (menashe, mns) komt van het
Egyptische men-sa, de Egyptische kennis (sa) van
het eeuwige Woord, van de eeuwige inscripties
(men).

22. Manasse staat voor de Egyptische diepte van de
Hebreeuwse taal en de Hebreeuwse geschriften.

23. De heilige verhongering is in Manasse een beeld

van het vergeten om zo tot de ware vruchtbaarheid
te komen. Er is alleen vruchtbaarheid in het heilige
vasten.

24. We zullen zien hoe die lijnen precies liggen
tussen Egypte en Israel. Ze hebben veel met elkaar
te maken en leggen elkaar uit.

25. Het wijst terug op de verborgen Egyptische
diepte van Israél, de Afrikaanse wortels.

26. Het wijst terug op een kind die terugkeert naar
de moederborst, door het trotse ego te laten
doodbloeden. Het kind komt alleen terug tot de
moederborst door "bloed". Dit heeft dus een enorme
Egyptologische diepte. Het betekent het verzetten
tegen het ego, het doorboren.

27. Het ritueel van de opening van de mond van de
dode is een belangrijke theologie in de Egyptologie,
die een centrale plaats heeft.

28. Dit gaat om het komen tot diepere begrippen, als
onderdeel van de etymologische exegese.

29. Tot dit gebied leidt de boot van de onderwereld.

30. Een persoon met een net is een beeld van de
literaire structuur van de educatie. Zo worden de
leerregels hersteld.

31. De dode moet het valse touw (van onwetendheid
en valse kennis) "overwinnen", rangschikken, om zo
te komen tot het eeuwige touw van de heilige
gebondenheid, zijn alertheid en leidsraad.

32. Zij die in het eeuwige touw zouden komen
zouden rust ontvangen, omdat het een goede
alertheid is. Dit is een eeuwige alertheid wat alles
voor eeuwig in de gaten houdt, en niemand kan
ontsnappen van dit toezicht.

33. Het gaat hier om het rangschikken en



inventariseren van het Woord, een beeld van de
exegese, zij die donker is.

34. Door de exegese worden de lichaamsdelen van
Aser gered uit het water, en worden door haar
bewaakt.

35. Bloed betekent het kind komende tot de
moederborst, wat uiteindelijk de bedoeling is van
bloed, dat het terugbrengt tot de bron.

36. Op dit punt kwam de oorlogs-amazone weer
terug om verder onderwijs te geven.

37. De Egyptische phr-m wortel van Ephraim
betekent  insluiten, omsingelen, als een
oorlogsstrategie, als de bezetting, de uithongering.
In de diepte betekent het het openrollen van een
boekrol, het verkondigen van het Woord.

38. Dhn, de Egyptische wortel van Dan, is het
buigen. De Noordzijde is het verborgene in het
Hebreeuws, het donkere. De donkere, de duisternis,
is machtig. Dan moet door de afzondering in
nederigheid buigen tot de duisternis, tot de donkere
moeder kennis.

39. Een andere Egyptische wortel van Dan is dwn,
een haak wat gebruikt werd in het ritueel van het
openen van de mond van de dode. Dwn was het
doorboren van de prooi in de jacht, aan het spit
brengen. De dn wortel betekent de kop eraf snijden.
Dit betekent het verslaan van de territoriale
onwetendheid.

40. De stam Aser is ook een Egyptisch woord voor
Osiris. Osiris is de Griekse term. Aser heeft de
Egyptische ash-wortel van het roepen, de roeping.
Deze roep komt vanuit de wildernis. Het is ook het
grommen van een beest.

41. Zo ontvangen zij de tongen op hun hoofd, ook
als een veer. Zo komen zij tot de velden, als beeld

van het Woord.

42. De vrouwelijke mens is duisternis, en de
mannelijke mens gaat tot haar in om zo bedekt te
worden met de moeder aarde. De man daalt zo af in
de onderwereld.

43. De bada-amazones uit Orion komen met een
touw waarmee de vijand wordt gebonden. De
gevangen vijand wordt naar de kooi gebracht, en de
kooi is verbonden aan de tentendienst. Dit is
vastgelegd in de psalmen. Bada is de stam van het
scheppings-principe. Dit is de boog en de
verlamdheid.

44. Het net of visnet is verbonden aan de opname tot
medicijn. Hier is de tocht door de woestijn tot de
grot die boven de bron van wedergeboorte ligt, en
waar de verjonging plaatsvindt door de wachter van
de mond. De bron van wedergeboorte is de hemelse
adem.

45. Het is de poort tot de leegte (baarmoeder).

46. De tentendienst is het overtreffen, het
overwinnen, waarin het ego de nederlaag leidt, en
zo tot een offer gebracht wordt. De tentendienst is
het gevecht, het toetsen. Het ego wordt gedood, en
het vet wordt verbrand.

47. Het is de plaats van het opkomende
morgenrood.

48. De tentendienst is het komen tot de urim-steen
(Orions). In het Hebreeuws hongerde deze
toetssteen hen uit. Het Hebreeuws beschrijft het als
een hemelse uitheemse vrouw (zuwr), waardoor zij
werden verleid of overweldigd.

49. De oorlogs-amazone kwam om weer verdere
leiding te geven. Grote putten moesten er geopend
worden.



50. De valse kerk in de stad is het beeld van de
zonde, en daar moet de mens van loskomen.
Daarom is er de boodschap "Gaat uit van haar,
opdat gij niet met haar verwoest worde". Dit is een
hele ernstige boodschap.

51. De valse kerk is een diepe zonde op zichzelf,
ook bedreven door hen die er al uit weg zijn gegaan
maar het nog steeds in hun hart dragen. Het kan zich
manifesteren op allerlei manieren en het is een
meester in camouflage.

52. De valse kerk is vol met zonde. Mensen willen
hun geestelijke leven hiervoor opgeven, door een
seizoen te leven in de zonde van de kerk.

53. De zonde van de kerk verkoopt goed. Zonde
kijkt altijd naar kerkgroei, want dan brengt het meer
geld en dat is voor hen de waarheid, maar dat zijn
drogredenen en geen argumenten.

54. Minder is meer is de tegengestelde geestelijke
stelling, oftewel "niet het vele is goed, maar het
goede is veel." De mens moet dus tot bekering
komen van de valse kerkelijke zonde.

55. Zonde voor een seizoen, want de valse kerk zal
niet voor altijd bestaan. Het is een zinkend schip,
want er zit geen waarheid in. Er zijn grote lekken in
het schip, en ze willen het niet zien.

56. Zonde voor een seizoen. Waar doen ze het
voor ? De verhalen worden verkeerd voorgesteld.
De Egyptische wortels van dit alles worden
achtergehouden.

57. We zullen komen tot de stoffen die we nodig
hebben om los te komen van de bedreigingen van
het valse kerkelijke bestaan.

48. Zonde voor een seizoen ? Er is een veel beter
leven.

49. Er zijn grote oorlogen in het hiernamaals
gaande.

50. We leven in een spiegeling die parallel loopt aan
Orion, maar wij mogen ontwaken in Orion, dat wat
achter alle dingen is. Door Orion's baarmoeder
kwamen we op aarde, als in haar onderwereld, vol
met raadselen.

51. Als we goed kijken kunnen we hierin de Orionse
hieroglyphen zien, van de diepe natuur. Dit is een
kolkende natuur, terwijl alles op aarde is verdicht,
vastgelopen.

52. De Orionse natuur is overal om de mens heen,
als de mens daar oog voor heeft. De aarde zelf is
een nachtmerrie. Ontwaken is een proces, maar val
niet weer in slaap.

53. Probeer niet "meer" te worden, want dan wordt
je misleid, maar wordt "minder", opdat je het pure
aanwakkert.

7.

De wedergebondenheid

1. Er is alleen verzoening in de nachten van het
vasten.

2. In het Sanskrit is dit baddha, bada : de test tot de
opname en de heilige gebondenheid. Dit is wat de
daadwerkelijke opname is. De opgenomenen zijn
dus een beeld van hen die op het strijdveld hard aan
hun ego zijn gestorven.

3. Bada is het geheimenis van de vuilverwerkende
moeder aarde, waarin Aser werd gevormd, zoals ook
Ruben tot Bilha kwam om dienst te doen.



4. Dood is metaforisch, en komt van het Egyptische
mwt, wat ook moeder betekent, en de wachter van
de tong, als het teruggaan naar de moeder. Mht(y) is
het Noorden, wat symbolisch is voor het
verborgene, het sieraad, waartoe de inwijding is.

5. In de diepe etymologische exegese sterft het ego
af, en wordt het geestelijke Woord geopenbaard.

6. De Sinai is de berg waaronder de bron van
wedergeboorte ligt, waarin het ego sterft, zodat de
opname kan plaatsvinden.

7. De voorhangsels zijn in het Hebreeuws de
slierten, maar ook de inscripties.

8. Er is een noodzaak tot wedergeboorte en
wederopvoeding om dieper in de tent te komen. Het
voorhangsel heeft in het Hebreeuws ook de functie
van de restrictie. Dat is wat de bedekking
metaforisch is. Zo komt de mens tot de
wedergebondenheid.

9. Er is een sleutel tot het overwinnen van het ego.
Dat is in het kort samengevat de tentendienst.
Overwinnen betekent verdiepen. Door verdieping
kan alles overwonnen worden.

10. Hij die tentendienst verricht is kohen
(Hebreeuws) en kahen (Aramees) van het
Egyptische Qan, tijdafstemming tot het Woord, een
metafoor van verbinding.

11. Het fundament wordt alleen gevestigd door de
dood van het ego.

12. Het touw van de restrictie en de verzoening
geeft geboorte aan de geheimenissen, de
openbaringen.

13. In de tocht door de woestijn sterft het ego van de
mens af, zodat het fundament van de tentendienst

gelegd wordt.

De tirannie van de kerkvorst Kurka

14. Samantijnen gingen de Orionse rode zee over
onder leiding van de kerkvorst Kurka. Het werd
steeds patriarchischer. De kerkvorst Kurka bracht
het nieuwe geloof met het zwaard. Taaf was een
messiaanse figuur, een vogel, een specht, als beeld
van de inscripties. Elke dag ging Taaf op zijn boot
door de onderwereld tot zijn vader Roema, ook een
spechtengod. Hij moest hiervoor door zes poorten,
de zes delen van de nacht en de dag. Dit waren zes
palen, zes werken. Oorspronkelijk had dit een
enorme geestelijke diepte, maar Kurka maakte het
steeds orthodoxer, als een soort Orionse Paulus of
Calvijn.

15. Vele natuurvolkeren werden geplunderd en
gedwongen het nieuwe geloof te aanvaarden. Het
waren boten-aanbidders, want het schip van Taaf
zonk, en hij verdronk, waardoor hij tot Roema
kwam. Het is een scheepvaart-cultus. Elke nacht
weer verdrinkt Taaf, opdat zijn ziel als een specht
tot Roema kan komen. Kurka verletterlijkte en
vermaterialiseerde het steeds meer om de
scheepvaarthandel te ondersteunen en uit te breiden.
Het ging hem steeds meer om materieel succes en
steeds minder om de geestelijke boodschap. Hij
gebruikte het om militaire macht te krijgen.

16. Het Kurkaanse samantijnisme is een streng
monotheisme, waarin Taaf de zaligmaker is, de
enige weg tot Roema, de vader.

17. In het oer-samantijnisme was Taaf nog veelal
vrouwelijk, maar sinds de komst van de kerkvorst
Kurka werd Taaf strict mannelijk voorgesteld.

18. Het Samantijns is gebaseerd op het
Betelgeusische alfabet, en haar taal en mythologie,
en ook gebaseerd op Saturnische en Centraal



Orionse religies. De kerkvorst Kurka putte uit
Betelgeusische drogbeelden, zoals de Septus-leer en
de Takhot-cultus van het Golar-gebied.

19. In de geschiedenis van Golar ontwierp de
achtentwintigste monarch, Katar, het boek van Ul
De negenentwintigste monarch, Benzeem, stelde het
boek Ifter samen. De dertigste vorst, Sopatus,
voegde deze twee boeken samen tot de Takhot. Als
je de Takhot niet aanbad, werd je opgesloten,
gemarteld en gedood. De eenendertigste vorst,
Siphis, bracht de kinderoffers terug op basis van dit
boek. De tweeendertigste vorst, Niphis, bouwde een
plaats genaamd de eeuwigdurende hel, op basis van
de Takhot, waar je gewoon doorleefde als je er werd
ingeworpen, zonder hoop op bevrijding. Deze
Orionse hel werd genoemd de Stopher. De
drieendertigste vorst genaamd Optus werd de
wachter van deze hel, in de zin dat hij bepaalde wie
er wel en niet naartoe gingen.

20. Kurka liet zich hierdoor inspireren, en bracht
ook de kinderoffers terug.

De Apopi

21. Het boek van Ul en het boek Ifter staan vol met
misvertalingen en verdraaiingen van de oudere
Betelgeusische paradijs teksten.

22. Wat belangrijk is is tot de nodige sleutels in
West Orion te komen, en dan terug te komen tot de
diepte van Betelgeuse. De mens moet tot de
Betelgeusische verlichting komen. Er is een stenen-
orakel in de diepte van Orion. Het is het
Betelgeusische orakel.

23. Deze stenen zijn de Golak, de steen van
kinderen en Tenau, de steen van de halssnoeren.

24. De eeuwigheids-stenen zijn de steen van het
worstelen met God, de steen van het worstelen met
het zelf, de steen van vrees, de steen van leegheid,

de steen van verlamdheid en de steen van het
diepste.

25. Vuch is de steen van de onderwereld en van
haar. Tartus is de steen van vernedering en spot.
Tork is de steen van het huwelijk. Schark is de steen
van het fokken. Golar is de steen van de jacht.
Zolim is de steen van de hoofdbesnijdenis.

26. In de Betelgeusische oer-religie wordt de honger
aanbeden als een godin, als een beeld van de leegte.
Er is geen Betelgeuse ontwaking mogelijk zonder de
heilige honger. Het is de enige weg tot de Orion
moeder.

27. Jozef en Maria moesten met hun kind vluchten
naar Egypte, vanwege de massamoord van kinderen
door Herodus. We zien hier dus een esodus, terug
naar Egypte.

28. Het kind reikt uit naar de moeder borst. Het kind
keert terug naar de moederborst, door het trotse ego
af te leggen.

29. Moeder God voerde oorlog tegen de vijand, en
gaf haar kind melk.

30. Restrictie is nodig willen we geleid worden.
Restrictie toont het pad.

31. Jozef had ook dromen dat de zon, de maan en de
sterren voor hem zouden buigen. Toen hij een
Egyptenaar werd door zijn gevangenschap gebeurde
dit ook daadwerkelijk.

32. Dit is waar de Esodus over gaat.
33. In de diepte gaat het erom door het Woord tot
inzicht to komen, tot diepere openbaring over wat er

gaande is.

34. Verbonden hieraan is de mythe van Set als de
reuzenslang Apep, apopi, die tegen Ra strijdt. In het



Coptisch, Grieks-Egyptisch, wordt apep genoemd
als zijnde de nephilim.

35. De reuzen, apopi, waren op de aarde, en ook
daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der
mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit
zijn de geweldigen, apopi, uit de voortijd, mannen
van naam.

36. Het gaat niet slechts om Israél, maar dus ook om
de Egyptische achtergrond.

37. De duisternis hielp mee, als een bijmoeder, in
het herscheppen. Zij deed dit door Woord en
onderwijs.

8.

De dochters van het kwaad

1. Door het onderwijs, het Woord, wordt het ego
afgedaan. Hiertoe vloog ook de ibis uit in Egypte.

2. In de vergetelheid sterft het ego af, in de grote
leegte, wat in Orionse termen 'witi' is.

3. We moeten onze vijanden niet vervloeken, maar
zegenen, en als we geslagen worden moeten we niet
klagen, maar moedig onze andere wang keren. Als
we bestolen worden, dan geven we zelfs nog meer
dingen weg, en als iemand ons vraagt een mijl te
lopen, dan lopen we de dubbele mijl.

4. Natuurlijk is dit oorlogs-strategie, en dit geldt
zeker niet in alle situaties. Er is een seizoen voor
alle dingen. Soms is het belangrijk het lijden te
aanvaarden, het lijden van de ander erbij te dragen
en om het lijden te vragen. Dit is nodig om bruggen
te slaan, om anderen te helpen, om door het visnet
contact te maken met God. Maar als dit getal vol is
geworden moeten wij de strijd aangaan. Wij moeten

erg gevoelig zijn voor het veranderen van deze
seizoenen, opdat wij niet teveel lijden, en niet te
weinig, en ook niet teveel strijden en niet te weinig.

5. Het gaat hier erom dat we geen blinde
vuistvechters moeten wezen, maar onderscheiding
moeten hebben.

6. De mens moet eerst terugkeren tot de leegte, tot
de rust, vluchten van alles, om tot zijn zinnen te
komen, om zo van een afstand te bekijken wat er nu
eigenlijk gaande is en wat er moet gebeuren.

7. Overmoed is namelijk een erg groot gevaar, en
soms is de vijand helemaal niet de vijand. Soms kan
er een groot misverstand zijn. Wijsheid is het
sleutelwoord. Wijsheid is beter dan oorlogstuig, wat
niet betekent dat er nooit een geestelijke oorlog of
strijd mag zijn.

8. Het één sluit het andere niet uit, maar leidt het
ander.

9. Wijsheid is een oorlogsstrateeg die weet wanneer
te beginnen en wanneer te stoppen. Ook weet
wijsheid welke wapens te grijpen en welke wapens
absoluut niet. Het gaat erom de diepte te begrijpen.
Het gaat niet om wel of niet, maar het gaat om de
kennis.

10. Het is voor de mens aan te raden het kwade te
haten, anders kan er niet van het goede gehouden
worden. Dat is ook de ware betekenis van de vreze
des Heeren, namelijk het kwade te haten.

11. De wijsheid is het kind aan de moederborst, en
het het afdoen van het ego. Er is geen schepping van
het goede zonder het vernietigen van het kwaad, wat
gebeurt door de heilige vergetelheid.

12. Het vernietigen betekent vertalen, begrijpen,
onderscheiden, dus het is metaforisch. De gehele
oorlog is een metafoor van het tot de diepte van iets



komen, van de communicatie, het tot elkaar komen
door de blokkades te ontcijferen.

13. Soms is het belangrijk in de geestelijke oorlog
om een ander gezichtspunt aan te nemen, en zo eerst
tot diepe innerlijke vrede te komen, en verzoening
met de kennis.

14. Het sterven aan het ego gebeurt in het gevecht
en zo houdt ook het gevecht op, opdat de mens
opgenomen wordt, tot een hoger niveau.

15. Ook hier zijn weer gevechten en moet hetzelfde
gebeuren. De mens moet leren over te gaan van
vechten tot rangschikken. Het gevecht is niet
materieel. De mens moet tot inzicht komen. Het
gevecht is slechts een symbool. Het wijst ergens
naartoe.

16. Het kwaad is alles wat de kennis tegengaat, als
de dood. Zijn drie dochters zijn hebzucht,
onverschilligheid en behaagzucht. Zij proberen de
mens te verleiden tot materialisme, opdat hij niet tot
ontwaking zal komen.

17. De nadruk moet liggen op de waakzaamheid die
tot de diepte leidt. Een voorzichtig mens laat zich
onderwijzen. Dwazen storten zich roekeloos overal
in.

18. Door volharding wordt de mens hard als een
steen tegen de verleidingen. Door volharding wordt
de mens vereeuwigd. Als de mens voortijdig stopt
zal de mens alles verliezen. Dit is slechts een
spiegeling die zal wegvallen. Het is het
overmoedige, onverschillige ego van de mens. Het
ego is halfslachtig. Het gaat niet diep genoeg en
volhard niet genoeg.

19. Onverschilligheid staakt de strijd voordat het
daarvoor de tijd is. Als men dan toch met dit schort
gaat rondlopen dan is het geroofd.

20. Het bevlekte schort is een teken van puurheid,
want de mens laat zo zien dat hij hard aan zichzelf
heeft gewerkt, en geen smetvrees heeft gehad in het
gevecht met het ego. Zij die onverschillig zijn
bevlekken zich niet.

21. Zij zitten op hun hoge gouden tronen, opdat er
geen vlekje en stofje in hun buurt komt. Met gif
vernietigen ze alles wat natuurlijk is en echt, en
komen zo in een leugenachtige wereld vol van
illusies. Hier hoeven ze niet voor elkaar te zorgen,
maar alleen maar elkaar af te katten, het liefst zo
snel mogelijk, zodat zij de eerste klap hebben
uitgedeeld voordat iemand anders dat kon doen.
Ontzettend laf natuurlijk. De eerste klap is een
daalder waard.

22. Daar zitten ze, hoog in de stad, alles keurig
netjes, en maar apathisch doen. Maar ze maken zich
vuil met het bloed van de onschuldigen, met
bloedgeld. Dit is niet waarlijk het heilige bevlekte
schort, maar namaak. Pas op voor namaak in de
stad. Blijf verbonden met de natuur.

23. Omdat zij verkeerde motivaties en prioriteiten
hebben draaien zij alles om. Dat wat geen waarde
heeft zien zij als waardevol, en dat wat waardevol is
zien zij als waardeloos. Zo komen zij nooit tot de
bron aan.

9.

De tocht tot Witi

1. In de stad wordt alles omgedraaid. De stad leeft
tegen de natuur in, juist ook om de natuur te
vormen.

2. De natuur als schrijver verzint een hoofdpersoon
en ook een tegenspeler, om zo het verhaal te leiden
tot de diepere kennis. Er moet altijd een bepaald



conflict zijn om tot de diepte van iets te komen. Er
moet altijd een uitdaging zijn, een passie die door
iets getest moet worden, anders is het waardeloos.

3. Je kunt alleen de waarheid liethebben als je de
leugen haat. Je mag niet denken dat je in de
waarheid bent als je dit niet hebt getest en er niet
voor hebt gevochten. Zorg ervoor dat je aan de
juiste kant staat, en breng hiervoor de nodige offers,
anders zal het nergens toe leiden.

4. De zonde draait alles om, noemt het goede slecht,
en het slechte goed, de waarheid de leugen, de
leugen de waarheid. Laten we erbij stilstaan dat de
zonde, het materialisme, geen zintuigen heeft. De
zonde speelt alsof de zonde kan zien, maar ziet
niets, en verzint dingen om te kunnen verkopen. De
zonde kan niet voelen en horen. De zonde maakt
een geheel valse realiteit op, als een parasiet.
Bedrog is waardoor de zonde voortwoekert.

5. Zij willen winnen ten koste van de waarheid,
maar wat hebben ze dan eigenlijk gewonnen ? Het
goud der dwazen.

6. Door de volledige emancipatie kan men de
heilige vergetelheid binnengaan, waarin het ego
volkomen is afgedaan. Dit is een ontwaking die niet
komt zonder kennis.

7. Kennis betekent ook afdalen, de diepte, om aan te
geven dat dat de ware kennis is, namelijk die van de
onderwereld, van het symbolische sterven (aan het

ego).

8. Eén van de dochters van het kwaad is hebzucht.
Hebzucht wil niet leren, maar grijpen. Hebzucht wil
geen diepte, want dan heeft zij niets. Hebzucht wil
het oppervlakkige, want dan heeft zij het vele. Het is
allemaal bedrog, allemaal om andere dwazen te
paaien, maar voor wat ? Het is marktgedrag ten
koste van de waarheid. De leugen verkoopt goed in
het rijk van de dwazen, maar waar leidt het naar

toe ? Dit zijn slechts spiegelingen, nevels, waardoor
de mens heenmoet alvorens de heilige vergetelheid
te bereiken. Deze spiegelingen en nevels testen de
mens.

9. In de diepte sterft hebzucht af, opdat de mens
verder kan. Al het overbodige vet wordt hier
verbrand, en alle protserige spieren slinken, opdat
de mens kan terugkeren tot de leegte van de
vergetelheid, om zo een ontmoeting te hebben met
de waarheid van de natuur.

10. De mens verstopt zichzelf achter vet en spieren,
en wil niet in puur contact komen met de oneindige
kennis. De mens eet en blaast op om zo zijn eigen
valse vergetelheid te maken, wat gewoon
doorverkocht kan worden. De mens heeft een markt
gemaakt, maar dit is niet de heilige vergetelheid. De
mens wil zich altijd weer groter voordoen dan hij is.
Dat doet de stadse mens, die altijd alle aandacht
naar zich toe wil trekken, en dan maar zijn markt
aanprijzen. Kan hem niet schelen of het giftig is of
niet, of het gevaarlijk voor de kinderen is of niet.

11. Leugenaars doen het onderzoek slechts
halfslachtig, omdat ze bang zijn voor de waarheid.

12. Het is de leugenaar die altijd overmoedig naar
zijn wapens grijpt. Hij doodt uit voorzorg, zoals
Herodus. Zij hebben het visnet verworpen.

13. De ketenen van het verstand zijn zintuigelijke en
sociale hebzucht.

14. De overkennis is altijd gevaarlijk. Het gaat om
de bron-kennis, de noodzakelijke kennis, oftewel de
prioriteits-kennis.

15. De leerregel van de spiegeling, van zaaien en
oogsten betekent dat alles gevolgenen heeft.
Niemand hoeft te denken dat hij deze leerregel te
slim af zal zijn, want aan het einde zal hij terug
moeten betalen. Men kan niet het kwade doen en



denken het goede te oogsten. Wie een perenboom
plant moet geen appels verwachten. Het leven heeft
een gebruiksaanwijzing. Je kan lang voor deze
leerregel weglopen, maar op een dag hebben je
daden je ingehaald. Op een dag is de oogst zo
overduidelijk dat je er niet meer aan kunt ontkomen.
Het zal immers door blijven groeien totdat je je
leven betert, en dan nog steeds zijn de gevolgen
daar, en moet je alles goed maken. Er gaat tijd
inzitten, want iemand die zijn hele leven een huis
van slechtheid heeft lopen bouwen kan dat niet in
één dag afbreken. Niets komt zomaar.

16. Al het goeddoen wordt getest. De goede mens
zaait in tranen, en zal oogsten in vreugde. Er is een
hoge prijs voor het goeddoen. De mens wordt hierin
getest. Goede daden komen niet zomaar, maar vaak
in bloed, zweet en tranen, waarin je het huis van
goede daden bouwt steen voor steen, en telkens lijkt
alles weer af te brokkelen, maar dan moet je toch
door blijven bouwen. Het gaat niet om het vele dat
goed is, maar om het goede dat veel is, en dit goede
kan heel klein zijn. Minder is meer is de wet van het
minimalisme.

17. De zaadjes zijn maar heel klein. Wie één mens
helpt, heeft de hele wereld geholpen. Het gaat om
het idee, en niet om het massale. Als je iets kleins
bouwt, dan zal dit zich op de juiste tijd vanzelf uiten
in de samenhang, en dan op een hele wonderlijke en
mysterieuze manier. Het gaat niet om het
grootscheepse, maar om het subtiele. Je kan dan wel
een heel groot schip hebben, omdat je oog hebt voor
het grote, maar een heel klein lek kan je schip dan
toch doen zinken, omdat je geen oog voor het kleine
hebt gehad, maar als je oog hebt voor het hele
kleine, dan kan daar nooit een lek wezen.

18. Degene die anderen onrechtvaardig kwaad heeft
gedaan zal dit kwaad onder ogen moeten komen en
voelen wat hij anderen heeft aangedaan. Ook zal hij
daarvan de gevolgen moeten zien, want de pijn die
hij anderen onrechtmatig heeft aangedaan werkt ook

weer door naar de kinderen van zijn slachtoffers, en
ook die geven het weer door aan hun kinderen. Ook
de mensen om de slachtoffers heen dragen hiervan
een groot lijden wat ze weer aan hun kinderen
doorgeven. Dit is een vicieuze cirkel, als een woeste
draaikolk, allemaal door één zonde. Er wordt één
zonde gezaaid, en er staat even later een zonde-
boom die maar blijft doorgroeien. Er komt geen
einde aan. Dit zal allemaal terugkomen op de dader.
Alleen het zaaien van goed zaad kan uiteindelijk de
dader hier weer uit verlossen.

19. Het goede is een wonderzaad, en zal ook het
huis bouwen, en de goede dader zal door het goede
hiertoe opgenomen worden. Hij zal niet kunnen
vluchten van het goede, want hij heeft het zelf
gezaaid. Er zal voor hem gezorgd worden zoals hij
voor anderen heeft gezorgd. Zelfs de kleinste daad
blijft niet onopgemerkt en zal zeker groot loon
dragen. Doe geen goede daden om gezien te
worden, want dan heb je je loon reeds. Zij die naar
aards loon verlangen, het loon van de stad, zullen
hierdoor geen hemels loon ontvangen. Laat je
rechterhand niet weten wat je linkerhand doet. Je
hebt de goedkeuring van de mensen niet nodig.
Teveel applaus zou het zaad verstikken. Wee u
wanneer iedereen wel van u spreekt. Als je het op
aarde gemaakt hebt kan dat zelfs een grote blokkade
zijn om het in het hemelse te maken. Blijf daarom
eenvoudig en ga niet te hoog zijn, anders zal de
bliksem je raken. De bliksem raakt altijd het hoogste
punt.

20. De onverschillige heeft geen diepe grond, dus
hij kan alleen maar dingen zeggen van horen
zeggen, maar hij heeft ook geen idee hoe dit ten
uitvoer te brengen, omdat hij het zich nooit eigen
heeft gemaakt.

21. Je mag langs alles heenleven hier op aarde. Dat
moet ook om te kunnen overleven. Het ego moet
uitgeblust worden.



22. In het Orions wordt dit Witi genoemd. We gaan
tot de Orionse bron, de Betelgeuse planeet.

23. Dit gaat over het hele bada geheimenis en de
zwarte steen.

24. De mens moet niet zomaar graaien en grijpen
naar allerlei specifieke kennis om zo zich een naam
te maken, maar de mens moet zich afzonderen in het
verborgene en eerst leren vergeten en loslaten, de
leegte in, de verdonkering in (ramadan-ragnarok),
opdat de mens hard aan zijn ego afsterft op dit
strijdveld, om zo door de valkyries te worden
opgenomen tot het hemelse woord.

25. Dit is het worden tot gesteente, in het proces van
volharding in deze dingen, door "niets" te worden.

26. De verdonkering doet ontwaken tot de
verbanden. Dat is ook wat het woord "baddha"
betekent in het Pali : gebonden verbondenheid, wat
een beeld is van de volharding wat diepte-vestiging
tot gevolg heeft.

27. Dit is nauwverbonden aan het Sanskrit : In het
Sanskrit is baddha, bada : de test tot de opname en
de heilige gebondenheid, wat verbonden is aan het
werk van de valkyries in de Germaanse mythologie.
Dit is wat de daadwerkelijke opname is.

28. Het pad van waakzaamheid is het pad naar de
heilige vergetelheid waar het ego geblust wordt, en
de mens in het volledige niets van de vergetelheid
wederomgeboren wordt. Zo wordt de ziel opgewekt
tot eeuwigheid.

29. Onwaakzaamheid is een eigenschap van
onverschilligheid. Het gaat niet om geloven, maar
ervaren. Blind geloof werkt niet in een
oorlogssituatie. Je zintuigen moeten werken, anders
ga je eraan.

30. De geestelijke strijders die zich niet hebben

geconformeerd zijn altijd weer op zoek zijn naar
nieuwe dingen. Het zijn de eeuwige strijders voor
het hoogste goed. Zij waken terwijl anderen slapen.
Zij hoeven niet rovend door het leven te gaan. Hun
waakzaamheid brengt grote vrucht. Zij zijn niet
gewoon. Zij zijn bovengewoon.

31. Het geeft een zekere mate van onbereikbaarheid.
Deze ervaring staat gelilk aan de heilige
gebondenheid. Er is dan ineens niets dan ruimte
waarin nieuwe schepping naar boven kan spuiten.
Zonder volharding in het niets zal dit niet volledig
kunnen gebeuren, en zullen er altijd lekken zijn.

32. De mens moet zichzelf tot stilstand brengen, en
als er dan dingen zijn die de mens uit de stilstand
willen halen, dan moet de mens zich daartegen
verzetten, en niet zomaar passief meestromen.
Alleen leeuwen komen tot de heilige vergetelheid.
Zij dragen de heilige vergetelheid. Persoonlijke
meningen zijn niet van belang. Alleen zij die zich
hebben teruggetrokken van de drogwerelden van het
ego kunnen de heilige vergetelheid binnengaan.

33. In het dieptepunt van mijn depressie kwam,
waren er ineens overal stromen. Ik was in twee
werelden tegelijk, en het bleef maar stromen. Het
zijn de stromen die van de heilige vergetelheid
kwamen. Ik ging de stroom in, op weg naar de
heilige vergetelheid.

34. Na de ervaring van het binnengaan in de
stromen gleed ik weer terug in de depressie, als het
terugkeren tot de diepte. Dat is de weg van het
visnet.

35. De onverschilligen zijn de roekelozen. Grote
gaten in hun kennis zorgen ervoor dat alles besmet
is. Zo lopen zij rond en besmetten anderen. Het is
een groot virus. Ze geven het door aan hun
kinderen, en aan wie zij maar kunnen om hen heen.

36. De waakzamen hebben oog voor het kleine. Zij



doen en nemen niet meer dan nodig is. Zonder de
waakzaambheid is volharding niets waard, want waar
volhard je je dan in ? Mensen kunnen zich in van
alles volharden, maar waakzaamheid moet de bron
zijn.

37. Het is een groot geheimenis waarom de meeste
mensen kiezen voor aards geluk boven hemels
geluk.

38. Dit zijn weerspiegelingen van het hogere
bewustzijn die afzwakken naarmate ze verder van
de bron verwijderd zijn.

39. In plaats van er altijd en eeuwig tegen te strijden
en er altijd over te klagen en onder gebukt te gaan
moet men de spiegel leren begrijpen. Balans is het
sleutelwoord. Het één sluit het ander niet uit.

40. Er kan alleen overwinning zijn door de
verzameling, wat ook een bada-leerregel is. Vandaar
dat de Grieken zich ook vermengden met
omliggende culturen en de  Egyptologie
introduceerden in hun religie en filosofie.

41. Luiheid is een eigenschap van onverschilligheid.
Het is de valse leegte, die niet diep genoeg is
gegaan. Ze trekken een lui gezicht wanneer iemand
anders in de problemen is. Ze reiken hun hand niet
uit, want ze hebben wel andere dingen te doen. Ze
bouwen zichzelf eigen koninkrijkjes, en een naam,
juist door hun onverschilligheid en luiheid. Zij laten
hun linkerhand weten wat hun rechterhand doet. Zij
willen contante uitbetaling van de munt. Ze doen
alsof ze veel doen, maar ze doen eigenlijk niks. Ze
zijn bezig met ijdelheden. Ze hebben een markt van
de heilige vergetelheid gemaakt, maar dit is bedrog,
zonder diepte.

42. De ware heilige vergetelheid is maar een
druppel die ergens hangt, terwijl er een zee van
dwazen is om de mens van de ware druppel af te

leiden. De mens moet daarom op zoek gaan en
wordt zo getest. Kies je voor de zee, of voor de
druppel in het verborgene.

43. Tk heb niet veel, alleen een druppel onder mijn
tong, waardoor mijn ego sterft, en ook die druppel
vaagt weer weg. Er is maar weinig tijd, een flits in
de eeuwigheid. De mens is maar een zucht. Zo zal
het ego nooit aankomen. Hierin is de heilige
vergetelheid te vinden : het niets, het weinige, het
wegvagende, het tijdelijke. Tijd is per slot van
rekening maar een metafoor. De oneindige kennis is
veel groter dan tijd. Het is maar één druppel, en dat
is wat nodig is om het ego te laten sterven.

44. De geestelijke strijder voor het hoogste goed is
een gedisciplineerde renner, niet door het materiéle
en het vele, maar door het diepe en het mindere.

45. Het winnen moeten we in de diepte benaderen,
als zijnde de kennis in tucht bewaard. Juist dan gaan
alle geestelijke zintuigen open, en die laten eerst
zien wat er aan de hand is. Zij worden zwaar getest.
De prijzen van de geestelijke strijders zijn heel
anders dan die van de materialistische strijders. Zij
die zich te zwaar bewapenen, en teveel mee willen
nemen, moeten hierdoor inboeten aan snelheid, en
zullen zo de wedstrijd verliezen.

46. De mens moet wedergeboren worden om boven
alle overheid en macht te worden geplaatst, wat
alleen maar gebeurt door volharding in
waakzaamheid.

47. Waakzaambheid gaat gepaard met ontmaskering.

10.



Betelgeuse, de bron van Orion

1. Het kwaad wil het verstand uit het geestelijke
woud zuigen. Daarom moet het verstand
vergeestelijkt worden.

2. Hierdoor kan de mens dieper in het geestelijke
woud komen tot de stromen van de heilige
vergetelheid.

3. Het gaat niet om de kwantiteit maar om de
kwaliteit.

4. Het verstand moet in deze restricties komen om
tot de heilige vergetelheid te kunnen gaan. Het
verstand moet zo een balans vinden tussen
tegenstelling en samenstelling.

5. Het verstand moet niet direct leren denken, maar
subtiel. Er spelen namelijk zoveel factoren mee. Het
verstand moet niet kortaf zijn, maar als golven die
reiken tot het strand en zich dan weer terugtrekken
om plaats te maken voor diepere gedachten-
stromen. Laat het maar opwellen vanuit je hart, en
probeer de stromen maar te onderscheiden en na te
volgen.

6. Er wordt niet van een makkelijke opname
gesproken. Zij die hun verstand willen beteugelen
zullen te maken krijgen met het kwaad, dat niet
makkelijk zal loslaten.

7. Het kwaad berijdt het verstand en zal niet zomaar
toelaten dat iemand hem van de troon afstoot, uit het
zadel. Het gevecht met de boze is daarom een
realiteit. De mens op het strijdveld moet een harde
dood aan zichzelf sterven om volledig opgenomen
te worden. Zo komt de mens tot de heilige
vergetelheid.

8. Allemaal moeten ze wedergeboren worden in de
baarmoeder van de onderwereld.

9. Er kan van alles misgaan als het verstand niet in
de heilige restrictie is.

10. Al het wel en wee van de mens wordt veel geld
aan verdiend.

11. De mens moet zichzelf ontwaken.

12. Het is de grote ontwaking waar de mens naar uit
mag kijken.

13. Het wordt opgewekt in de verre dieptes van
Betelgeuse.

14. Het drogbeeld zal vanzelf oplossen naarmate de
mens dieper in het de heilige vergetelheid
doordringt.

15. De mens moet komen tot de oneindige en
eeuwige leegte, niet zomaar tot de leegte.

16. In de oneindige ruimte kunnen vormen niet
zomaar opkomen.

17. De mens wordt voortdurend misleid door de
vormen van het ego, dus die vormen moeten eerst
geblust worden, en dat kan alleen in de oneindige
leegte.

18. De mens moet de voorstelling van vormen
geheel overstijgen. De mens moet eerst het denken
en overdenken overstijgen in de oneindige en
eeuwige leegte. Die leegte moet overbrugt worden.
Deze wedergeboorte kan alleen plaatsvinden in de
afzondering. Zo wordt de mens uiteindelijk
waakzaam en ziet het gevaar zelfs in de kleinste
misstappen, want zijn zintuigen zijn opengegaan.

19. Het is van belang de eeuwige leegte in te gaan,
want er zijn vele valse leegtes die beperkt zijn, zoals
luiheid, onverschilligheid, blind geloof, en die



maken er een markt van.

20. Ze zijn vastgegroeid in de stad en groeien niet
meer door. De mens moet door de oneindige en
eeuwige leegte heen om die te overbruggen, want
daarachter ligt het hemelse bewustzijn van de
heilige vergetelheid.

21. Zo komt de mens uiteindelijk tot oneindig en
eeuwig bewustzijn. Dit is en blijft een dualiteit. De
schelp is leegte. Alles valt daarin weg. Alles gaat tot
de vergetelheid.

22. Hoe komen we hier ? Allereerst moet men
beseffen dat weerstand een illusie is. De mens moet
ook geheel loskomen van de verbeeldingen van
weerstand. Het ligt namelijk veel dieper. Wat men
ziet is de weerstand door het ego, wat alles om ons
heen heeft lopen voorstellen, in kannen en kruiken
gedaan. Eerst moet de mens de weerstand
overstijgen, dat ook loslaten, maar zich niet
overgeven. Het gaat om het loslaten om de
verbeeldingen van weerstand te overstijgen, de
voorstellingen van verzet, en ook alle voorstellingen
van overgave.

23. De mens moet al deze inbeeldingen loslaten, en
ook het loslaten moet losgelaten worden. Zo vlucht
de mens. Elke vorm van weerstand en elke vorm
van overgave moet losgelaten worden, omdat het
allemaal illusie is. De mens moet de diepte in, door
telkens weer los te laten. Het oneindige en eeuwige
loslaten gaat vanzelf vrucht dragen. Dit is het
leeuwse leven. Je wordt ergens door gegrepen, maar
je laat los, ook als het je meesleurt. Het zijn illusies,
en zelfs loslaten is een illusie, dus dat laat je ook
los. Je laat alle verbeeldingen van het loslaten los.
Zo ontstaat er een innerlijk leeuws vuur, wat je ook
weer loslaat. Zo wordt het vuur geblust, wat je ook
weer loslaat, en dan moet je de aandacht en alle
voorstellingen van aandacht loslaten. Ook alle
verbeeldingen van concentratie en van de oneindige
veelvuldigheid van dingen moet je loslaten. Ook het

wachten en de verbeeldingen van het wachten moet
je loslaten. De leeuw wacht op de vrucht, maar je
laat het los. Je probeert je nergens in te passen, maar
je laat het los. Dit is de metafoor van de aap. De aap
moet de leeuw helpen in het nog dieper loslaten, uit
te stijgen boven de illusie van weerstand. Apen zijn
wezens van de heilige vergetelheid.

24. Je laat dus de illusie van weerstand en veelheid
los, en ook de illusie van overgave. Alles gaat om de
vrucht, niet om het gemaakte. Zo kom je tot het
innerlijke vuur van de aap, het vuur van de heilige
vergetelheid, wat het valse vuur uit heeft geblust,
puur door het loslaten. Het is een bron, verborgen
liggende in de dieptes van Betelgeuse, de bron van
Orion. De mens wordt zo totaal zacht en totaal hard,
als een dualiteit. Als iemand aan de rand van het
oneindige bewustzijn is gekomen, dan moet hij zijn
zelf volledig loslaten om binnen te gaan.

25. In het loslaten is de vrucht.

26. In de oneindige, eeuwige ruimte ervaart de mens
uiteindelijk de letter van de hemelse leer, en de
diepte ervan.

27. Het verstand is aan het slaapwandelen. Het
verstand moet ontwaken tot de hogere structuren,
door de restricties opgelegd. Zo wordt het verstand
in juiste banen geleid. De mens denkt vaak dat
restricties hem stoppen in zijn groei, maar het is het
tegenovergestelde.

28. Alleen zij die de heilige gebondenheid hebben
ontvangen zijn veilig tegen de verleider.

29. Door te leven van horen zeggen in plaats van
een persoonlijke, directe relatie te hebben met de
heilige kennis, loopt de mens het doel mis. Dit is
een vorm van onstandvastigheid en onstabiliteit.

30. Veiligheid is mogelijk, wat niet betekent vrij te
zijn van het visnet, van de noodzaak te strijden voor



het goede, maar veiligheid tegen de zonde. Altijd
zwart-wit denken helpt niet.

31. Er kan op zoveel andere manieren naar gekeken
worden en er kan zoveel veranderen, maar dat haalt
de strijd niet weg. Het is en blijft een oorlog. Er
moet een goede strategie zijn. Er mag geen
oorlogsmarkt van gebouwd worden. De mens moet
blijven dromen. Er zijn grote condities verbonden
aan veiligheid.

32. Kennis is het wapen, wijsheid, als het hart
gevestigd is.

33. De vijand, het ego in al zijn subtiele vormen,
kan alleen overwonnen worden door school.

34. De mens moet terugkeren tot de klei van het
lichaam. Hier raakt de mens de Betelgeuse bron aan.
Het is de materie van vluchtige, subtiele
verandering, van dromen, die de muur tussen het
geestelijke en het natuurlijke kunnen overbruggen.
Door Betelgeuse wordt de mens binnengezogen in
het hart van Orion.

35. Alleen de opgeleiden in het leven zullen de
aarde  overwinnen en begrijpen. Degene die
opgeleid word zal het pad der waarheid kunnen
uitstippelen, en wordt vergeleken met een bloem.
Zulken zijn de waakzamen, en het kwaad kent hun
wegen niet. Zij zijn in hun wijsheid ver boven het
kwaad uitgestegen.

36. Zij groeien als bloemen tussen de onwetende
massa. Ze groeien en bloeien daar als een lelie met
een zoete geur van kennis, in dit contrast met de
massa van onwetenden die hen niet begrijpen en
niet kennen. Het leven gaat door en glijdt er
langsheen. Iedereen is druk bezig met zijn eigen
dingen. Ze slapen. Ze hebben geen oog voor de
diepere kennis.

37. Er worden twee wegen voorgehouden : de weg

van weelde en succes, en de weg naar de heilige
vergetelheid. Zij die deze wegen kennen willen
alleen maar op de weg naar de heilige vergetelheid
om zo afgezonderd te worden van het lagere aardse.

38. Hij die leert groeit op tussen de verwaande
onwetenden. Een dwaas die zijn eigen
onwetendheid heeft ingezien is hierdoor wijs. Extra
dwaas zijn de dwazen die denken dat ze wijs zijn.
Dwazen zijn de geconformeerden die eer willen
ontvangen hierdoor.

39. Het pad van hen die de heilige vergetelheid
hebben bereikt is moeilijk te begrijpen. De dwazen
kennen het niet.

40. Hen die de heilige vergetelheid hebben bereikt
hebben alles achtergelaten voor de wildernis.

41. Zij die gehecht zijn aan de lagere aarde
begrijpen hen niet en vinden hun pad niet.

42. Het vele is nietszeggend. Het gaat om de
kwaliteit.

43. Een betekenisvol woord is beter dan vele
nietszeggende woorden. En de grootste overwinning

is de overwinning over het zelf.

44. Een dag van een wijze is meer waard dan
honderden jaren van een dwaas.

45. Het Kwaad is een gevaarlijke weg, en een groot

vergif. Alleen zij die het Kwaad ontwijken kunnen
tot de heilige vergetelheid komen.

11.

Het slachtmes van Zippora



1. Zonder diepe afzondering is er geen leegte. Ook
moet de mens zijn voorstellingen loslaten, en zijn
wil. Het is een natuurlijk proces wat tot het de
heilige vergetelheid leidt.

2. Laat alle voorstellingen los, laat het wegstromen
als rivierwater wat nooit meer terugkomt. Laat alle
gedachtes los, en laat jezelf wegstromen. Laat alles
maar afsplitsen terwijl je zelf dieper de leegte in
glijdt. Laat alle weerstand wegglijden en alle
overgave. Laat ook alle leegte wegstromen.

3. Hoe meer je laat wegstromen, hoe meer er komt.
Laat alle beslissingen wegstromen,

Laat alle verlangens wegstromen, alle wensen. Laat
het allemaal afsplitsen en splits zelf ook op. Laat
jezelf wegstromen. Laat al je verwarring
wegstromen, al je ideeén en plannen. Laat al je
dromen wegstromen, en je onderbewustzijn. Laat al
je oordelen wegstromen. Laat de leegte
wegstromen, zodat er meer leegte kan komen. Zaai
de leegte, opdat je nog meer leegte zult oogsten.
Laat al je herinneringen wegstromen. Laat
vergetelheid door je heenstromen, en wordt
vergetelheid. Zaai vergetelheid opdat je nog meer
vergetelheid zult oogsten. Laat de vergetelheid
wegstromen, opdat er nog meer vergetelheid komt.
Laat al je bezit wegstromen, alles wat je hebt, wordt
en bent.

4. God zou een verre stam en natie over de mens
brengen. Zij komen als een oordeel over de
boosdoeners in God's volk. De pijlen zijn dan het
goddelijk zaad, de mayim.

5. Dit verre volk wat over de mens komt brengt
honger en verwoesting. De boosdoeners van God's
volk worden in ballingschap gedreven. Dan worden
de boosdoeners van God's volk gedreven tot de
Zarim en de Zuwr, wat vrouwen van verre landen
betekent.

6. De ballingschap vindt plaats in de onderwereld.
God klaagt erover dat er goddelozen onder zijn volk
zijn die vet en glanzend zijn.

7. Zarim en Zuwr komen uit Orion. Het zijn jagers.
De Zarim en de Zuwr zijn dus verre
vrouwenstammen uit Orion.

8. Om het afgedwaalde volk vatbaar te maken voor
Orion, stort God een soort koorts uit : de Chemah.
De Chemah is dus een belangrijk instrument van de
Heere, de heilige koorts, een heilige brug, om tot
ontlediging te komen.

9. God klaagt erover dat de eeuwige tucht en
kastijding als een lichaamsdeel is afgehakt.

10. Dit zou weer terugkomen door de Chemah, de
heilige koorts. Dan zou ook Mayim, het goddelijke
zaad, weer voortgebracht worden.

11. De Ebrah is de heilige arrogantie van de Heere,
tegen hen gekeerd. God is gescheiden van haar volk

(5BQ).

12. Voor een Israeliet was het belangrijk om terug te
komen tot het zuivere teken, het zuivere vruchtbare
deel, het besneden, paradijselijke deel. En dit moest
ten diepste gebeuren. De voorhuid was de kap, het
zegel, wat eraf moest. Die voorhuid was gekomen
door de zondeval. God zou het slachtmes brengen,
Harba, om die top eraf te snijden.

13. Dit zou gebeuren door de verre goddelijke
vrouwenstam van Orion, de Zuwr. Velen zouden
omkomen, maar er zou ook een overblijfsel zijn.
Harba stond gelijk aan een oordeel gebracht door
goddelijke vrouwen (Zuwr). Dit slachtmes wordt
ook in verband gebracht met Zippora, de besnijdster.
Zij besneed haar zoon.

14. Harba, Zippora, is het teken van de besnijdenis
wat wij dienen te ontvangen, als een terugkeer tot de



wildernis, om terug te keren tot het beloofde land.

15. Verwijd uw wegen met haar, wees niet
bekrompen en eenzijdig. Wees voorzichtig, wees
bedachtzaam, verminder in haar nabijheid.

16. Het is een weg door de onderwereld met veel
bloedige testen en rituelen. Overal staat de dood op
de loer, en er is ook veel dood.

17. Alleen de heldhaftige doden, de einherjar,
kwamen uiteindelijk aan in het Valhalla. Alleen
gevallen strijders konden hier komen.

18. De mens heeft restrictie nodig om het juiste pad
te vinden.

19. Het eeuwige touw, de eeuwige restrictie, is een
beeld van de volharding van de heiligen, van de
onontkoombaarheid.

20. Hier moet de mens afsterven aan al zijn valse
godsbeelden en idolen van het ego.

21. De mens mag door de spiegeling tot ontwaking
komen.

22. Het zijn als het ware allemaal golfjes en
stroompjes van zeeen en rivieren die door elkaar
heenlopen.

23. Ze dalen neer en stijgen weer op met vernieuwd
inzicht. Bronnen putten en scheppen weer uit andere
bronnen om zichzelf te versterken, te verdiepen. Dit
is een groot natuur geheimenis.

24. Betelgeuse is een visser die hiervoor de
uitverkoren zielen zal opvissen om ze in te wijden in
deze geheimenissen. Moeder Betelgeuse is op haar
boot hiervoor en heeft haar netten uitgeworpen.

25. Er zijn totaal onvoorspelbare dieren, en hun
oorsprong is duister. Het veroorzaakt de vele

misverstanden tussen man en vrouw.

26. De mens heeft God verzonnen, en leeft door
bijgeloof.

27. Jeremia werd apart gezet, geheiligd, in God's
toorn, en moest door de heilige verworpenheid heen.

28. Jakob moest tot de diepte van Ezau komen, tot
de diepte van de aarde. Dit gevecht was al de
Jakobsladder. Jakob moest dus de onderwereld in,
als een verworpene.

29. Ra veranderde in de klager, de wener, als een
verworpene, opdat hij zijn tocht door de
onderwereld kon voortzetten.

30. Jakob moest Ezau verleiden door het kommetje
rode soep.

31. Ezau verloor hierdoor zijn eerstgeboorte-
verbond en zocht het in bittere tranen.

32. Dit heeft ook weer te maken met het rode kroon
geheimenis van  Noord-Egypte, van de
klaagliederen.

33. Het is de sleutel tot de diepere leegte, de sleutel
tot vergetelheid.

34. Alle profeten moesten ingewijd worden in het
verwerpen en ontkennen van de goden van stad en
staat.

35. Het was uitgezonden als het oordeel over de
afgoden. Het was de aartsmoeder Rebekkah rijdende
op een beest om een nieuw geslacht voort te
brengen van heilige verworpenen.

36. De Rode Put werd geopend. Alleen zo konden
zij dieper in de wildernis geslingerd worden.

37. Zij pronkten niet mee met religie. Zij kwamen



om de religie te beeindigen, uit te doven. Zo was er
een pad tot de wildernis. Zo ging er een roep uit. Zo
werden de geroepenen afgezonderd, =zij die
uitverkoren waren door moeder Rebekkah.

38. De verworpenheid vindt zijn hoogtepunt in de
leer waarin God geen kinderen heeft.

39. Zo wordt de mens afgesneden van de familie-
goden.

40. De duisternis en de leegte van het visnet moest
komen. Het valse zoonschap moest verbroken
worden.

41. De afgoden van stad en staat moesten verworpen
worden en ontkent. De afgoden van de familie clans
moesten terecht gesteld worden.

42. De leerregels wijzen op het belang van de nacht,
van de rust.

43. Is het mogelijk je verstand geheel zuiver te
krijgen van allerlei afgoden van de samenleving die
dag in dag uit op je inbeuken, mentaal, emotioneel
en fysiek ? Daarvoor moet je dieper het ijs in om dit
te laten afsterven.

44. Het gaat erom de rode put te vinden. Het is dat
wat bekent staat als het rode ijs, in de rode nacht.
Hoe dieper de mens het ijs ingaat des te dichter de
mens bij de nacht komt, het zwarte ijs, wat
langzaam rood zal worden.

45. Vanuit dit gat zwermt religie.

46. Familie goden hadden niets meer in te brengen.
De moeder had gezegd : "Hier is je vrouw." Want
een man zou zijn moeder verlaten om zijn vrouw
aan te hangen, als een beeld van de tegenhanger
educatie.

47. Zijn vrouw zou hem een hele andere educatie

geven dan zijn moeder hem had opgevoed.

48. Hij moest namelijk de andere kant van het
verhaal zien, wat eigenlijk niets anders was dan de
diepte van het verhaal wat hij al kende. Hij keek
naar het rode.

49. Het zou hem laten gaan tot een andere wereld,
een andere realiteit. Hij zou de duistere raadsels
moeten leren kennen.

50. Hij moest zo vrij komen van eenzijdigheid. De
wereld waar hij vandaan kwam was niet wat het
leek.

51. Hij keek haar aan. Hij had van het rode
genomen. Er was geen weg meer terug. Hij was nu
een ontwaakte.

52. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis
lag over de diepte. Alles komt voort vanuit de

vergetelheid.

53. God is een leidraad. Iedereen heeft een leidraad.



